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TURK - İŞ DERGİSİ BASIN AHLÂK YASASINA 


ya a ETS‏ وم 


BU SAYIMIZDA 


Politikacının sözüne 


güvenilmez 
Türk-İş ve Politika 


İşçi Ücretleri ve Yiyecek 
Fiyatları 


Saygıdeğer Türk-İş okuru, 

Bu defa, tenkid oklarımızı kendimize çevirmek niyetiyle huzurunuzdayız. 

Dergim'z. doğru bildiği herşeyi savunmayı, gördüğü bütün 
yanl şlıkları düzeltilmesi için çalışmayı ve her çeşit yolsuzlukla mücadeleyi amaç edinmiştir. Bu yüzdendir ki, her aksaklığı, 
muhatabı hangi kuruluş olursa olsun rahatça tenkid eder. Ancak, tenkidi yalnız «yıkmak» değil, «doğruyu göstermek» saydığımızı da simdiye kadarki tutumumuzla göstermişizdir. 

«İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır» sözünü, «ç 
valdızı kendine hatr» olarak değiştiriyor, kendimizi yeriyor, 
bu yüzden de, geçen sayımızın arka kapağına yöneltilmiş bir 
tenkidi yerden göğe kadar haklı buluyoruz. 

Hatırlardadır; geçen sayımızda, arka kapağı yiyecek fiyatlarının geçen yılla mukayesesine ayırmış ve fiyatlardaki yüksel 
meyi semboline eden bir grafik koymuştuk. Rakam vermediği 
miz için bu grafikle sadece, fiyat artışının yüksekliğini sembolize etmek niyetindeydik. Ancak, dergi çıktıktan sonra, yapılan 
tenkidlerden, grafiği rakamlar vererek yapmamakla hata ettigimizi anladık. Bu hatayı kabul ediyoruz. 

Biz hatamızı kabul ettik. Şimdi de sendikacılardan bir ha 
talarını kabul etmelerini isteyelim. 

Türk-İş bir seçtirmeme kampanyası açmış, işçi ve toplum 
aleyhine çalışan dokuz milletvekilini seçtirmemek için çalışacağını açıklam'ştı. Bu kampanvanın sonuçları ile ilgili bilg'li iç 
sayfalarda veriyoruz. Ancak, burada, sendikacılarımızın, seçim 
ler arefesinde gösterdikleri lakaydiyi yermeden geçemeyeceğiz. 

Belki mübalağa ediyoruz -ki temernimiz öyle olmasıdır-, 
ama, bir ilgisizlik vardır ve bu sendikacılarımız için büyük bir 
hatadır. Di 

Unutulmamalıdır ki, kendi haklarına sahin çıkmayanlar, e" 


terindeki hakları kaybetmeye mahkümdurlar, 
TÜRK, 
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güvenlik yönünden nitelikleri 
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Politikacının 


sözüne güvenilmez 


min edip yemini yutmaktansa, söz verip sözünde durmak mertliklerin en takdir toplayanıdır. 

Yemin edip yemininde, söz verip sözünde durmayanları çok gördük. Şahitli ispatlı üstelik, Kim 
küçülüyor bundan? Söz verilen mi, söz verip sunturlu yemin edenler mi? 


Bir yazımda bahsetmiştim, namusuna söz verip alkışı topladıktan sonra semtimize uğramıyanı. 

Ya yakın günlerde söz verenler yüzümüze bakacaklar tabii. Neden sözlerinde durmadıklarının 
bahanesini de söyleyecekler. Ama kim inanır ki? 
Acaba bu bahanelerine kendileri de inanabilirler 
mi? 

Neden ve niçin girdim bu konuya? 23 Ekimde, 
Mecliste söz verme töreninde, toplum yararına çalışacaklarına da söz veriyorlardı milletvekilleri. Yemin etmekdense söz vermek muhakkak ki daha iyidir. Hele sözünde durulursa. 


İşte izlediğim bu törende bazı uzak ve yakın 
hatıralar canlandı. Sayılı günler kadar yakın olan, 
söz verip de sözlerinde durmama durumunda kalanların nam ve hesaplarına üzülüyorum. 

Basınımızda çıkan, çalıyı dönme bahanelerini 
de hazin hazin okudum. 

Sözlerinde durmadıkları için Türk - İş birşey 
mi kaybetti? Hayır. Aksine yöneticiler bir tecrübe- 
ye daha kavuştular. “Politikacının sözüne güvenilmez” sözü bildiğimiz bir şeydi. Ama bu kadarına 
Te doğrusu. Yine kendileri kaybettiler. Teşkilât değil. 

Ben yapmam ama, arkadaşlarım, karşıt politikacılar, epeyce sitem eder ve zamanı geldiğinde taşı 
koyarlar bu boşluğa. 

Doğrusu iyi topuk numaraları yapılır bu sözünde durmamada. Hele ağzı iyi lâf eden biri olursa. 


§ öz verme yeminden de ileri bazı ahvalde. Ye- 
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Bu yakın zamanda olanı söz vermenin. 

Uzaklarını saymada fayda yok. Denendi birkaç 
ay içinde, sözünde yıllar yılıdır duran insanları sözünden caydırmak için. Bizde olmaz bu. Olursa da 
enderdir. Aramızdaki ismi de ne olabilir ki, “döneklik””ten başka. 

Biz, söz verip de sözünde durmanın, söz veren 
için sayısız faydaları olduğuna inanıyoruz. Aksi davranışta olanlar, bu davranışlarıyla, kendilerine itimat sağlarsa devam etsinler yollarına. 

Fakat kusura bakmasınlar; toplum yararına 
söz verip de, sözlerinde durmayanlar çıkarsa, Türk - 
İş teşkilâtı kararını yine uygulayacaktır. 

İzledim dedim ya Meclisi. İzlenimlerimi kısa 
hatlarla belirtmek isterim. İbret için, kazanan guruptan da bazıları memnun değil bu beyanattan, 
kazanmayanı da. : 

Demek ki iyi yolda imişiz diye hükmettim. “İsa 
ve Musa” isimleri dökülüverdi Türkay'ın ağzından. 
Kaldı ki, elimde benim de Anayasam var. Neye eteğimden çekip, saçağının altına çekip düdüğümü öttürmek istiyorsun. 

Yok beyler yok. Yenilginizi (başkasına yüklemeye kalkmayın. Kazananlar içinde sitem edenler; 
siz de mağrur olmayın. 

Başkasını, hele temeltaşı teşkilâtları, prensipsiz hareketlere doğru itmeye kalkanlarla bir olmayın. 

Koyduğumuz prensiplerden fedakârlık yapmayız ya. Size faydası da yok; zararından başka. 

Farzedelim Kırkpınar'dı bu. Böylece kızgınlığı 
unutalım. Malüm a, hem çok işiniz, işimiz (daha 
doğrusu memleketin işleri) var. Koyulalım işe şimdi. Ne hakeme, ne de teşkilâtlara ne kızın, ne de 
sitem edin. 

Çanak tutmayın lütfen... 


Seyfi Demirsoy 
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illetvekili seçimleri bütün 
yurtta 10 Ekim günü yapılmış ve Adalet Partisi 
çoğunlukla Meclis'e girerek iktidarı 
almıştır. 


Seçimler 
ve sonrası 


OY SAYILARININ GEÇERLİ 
OYLARA GÖRE ORANI 
Siyasi partilerle bağımsızların 
aldıkları geçerli oy sayılarının geçerli oy sayısına olan oranı : 


MP. % 6,26 
TİP. % 2,97 
YTP. % 3,72 
Bağımsızlar % 3,19 


MECLİS'İN İLK TOPLANTISI 


Millet Meclisi ilk toplantısını 
22 Ekim Cuma günü yapmış ve Mil 
letvekilleri şu sözleri söyleyerek 
andiçmişlerdir : 

Devletin bağımsızlığını, vatanın 
ve milletin bütünlüğünü koruyacağıma; milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve lâik Cum 
huriyet ilkelerine bağlı kalacağıma 
ve halkın mutluluğu için çalışacağı 
ma namusum üzerine söz veririm. 
ÜRGÜPLÜ HÜKÜMETİNİN 
İSTİFASI 

Meclis toplandığı gün, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Hükümetin istifasını Cumhurbaşkanına ver 


10 Ekim seçimlerinin Yüksek AP. % 52,87 miş ve Gürsel yeni kabineyi kur- 
Seçim Kurulunca ilân olunan res- CHP. % 28,75 makla A.P. Genel Başkanı Süleymi sonuçlarına göre, partilerin çr CKMP. % 224 man Demireli görevlendirmiştir. 
kardıkları milletvekili sayısı şöyledir : 

m 
: Seçtirmeme 
gisi 
E K 
dad $g 5 ampanyası 
E bh le 6 
باذع‎ 35 6 we A > n e 
AP 204 36 240 ürk-iş, Milletvekilleri seçimi arefesinde, geçtiğimiz 
CHP. 102 32 134 dört yıl içinde işçi ve toplum aleyhinde çalışmış mil- 
CKMP, — 11 11 letvekillerini seçtirmemek için çalışacağını açıklamış 
MP. 6 25 31 ve bu milletvekillerinin isimlerini ilân etmişti. 
TİP. 1 13 14 Bu Milletvekilleri şunlardı : 
YTP. ww ا‎ Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir C.H.P.), Ahmet Bilgin (Kır- 
e li | şehir M.P.), Naci Cüray (Elazığ A.P.), Ruhi Soyer (Niğde C.H.P.), 
bağımsız 1 i 1 Zeynel Gündoğdu (Erzincan C.H.P.), Zeyyat Kocamemi (Tokat 
سے — ت‎ Y.T.P.), Sait Sina Yücesoy (Konya A.P.), Ali Şakir Ağanoğlu 
TOPLAM 317 133 450 (Trabzon C.H.P.), İhsan Önal (İçel A.P.). 


PARTİLERİN ALDIKLARI OY 

Türkiye itibariyle seçmen sayrsı, oyunu kullanan seçmen sayısı, 
katılma oranı, geçerli oy pusulası 
sayısı ve siyasi partilerle bağımsızların aldıkları geçerli oy sayıları : 
Seçmen sayısı 13.679.753 
Oyunu kullanan seçmen 9.748.678 


Katılma oranı % 711,26 
Geçerli oy sayısı 9.307.563 
AP.nin aldığı geçerli oy (o 4.921.235 
CHP. » » » 2.615.785 
CKMP. » » ع‎ 208.696 
MP. » » » 582.704 
TİP. » » >» 276.101 
YTP. » » » 346.514 
Bağımsızların 296.528 
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Bu dokuz milletvekilinden seçimler sonucu Millet Meclisine 


girenler : 


Ruhi Soyer (C.H.P.), Sait Sina Yücesoy (A.P.), Ahmet Bil- 


gin (M.P.). 


Bunlardan Ahmet Bilgin, kendi seçim çevresi olan Kırşe- 


hirde ön seçimleri kaybetmiş, partisi 


tarafından merkez kom 


tenjanı adayı olarak, Konya'ya verilmiş. burada da seçimi kay- 


betmiş ve buna rağmen gene partisi 


milletvekili yapılmıştır. 


tarafından Milli Bakiye 


Seçimlerde, maalesef, bağı yerlerde, sendikacılarımız. seçtirmeme kampanyasını tam mânasıyla halk oyuna aksettirememiş- 


lerdir. 


Bununla beraber, seçtirilmeyecek milletvekilleri listesine 
alınan dokuz milletvekilinden altısının meclise gelememesi, birinin de ancak partisinin himmetiyle gelmesi kampanyanın başarısının yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Ranat çapmadı 


Bir kendini bilmez! 


İpliği pazarda, kendi bataklıkta, Sözüm ona ilim 
adamı, Haydi oradan şarlatan, Okumadan fetva veren 
cahil. Aklına ihtiyacımız yok. 


Hem sonra ayaklarımızın keçe ile 


sarılı olduğunu 


kaç defa söyledik. Dişin geçmez etimize. Anladın mı şimdi koca kelp. Havla dur. Başka türlü anlamazsınız da. 


YENİ HÜKÜMET 

Demirel tarafından kurulan yeni Hükümet 27 Ekim günü açıklan 
mıştır. Demirel Kabinesi şu şekilde 
kurulmuştur : 

BAŞBAKAN 
Süleyman DEMİREL 
(İsparta Milletvekili) 

DEVLET BAKANI 
Cihat BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili ) 
DEVLET BAKANI 
Refet SEZGİN 
(Çanakkale Milletvekili) 
DEVLET BAKANI 
Kâmil OCAK 
(Gaziantep Milletvekili) 
DEVLET BAKANI 
Ali Fuat ALİŞAN 
(Samsun Milletvekili) 
ADALET BAKANI 
Hasan DİNÇER 
(Konya Milletvekili) 
M. SAVUNMA BAKANI 
Ahmet TOPALOĞLU 
(Adana Milletvekili) 
İÇİŞLERİ BAKANI 
Faruk SÜKAN 
(Konya Milletvekili) 
DIŞİŞLERİ BAKANI 
İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL 
(C. Senatosu Üyesi Bursa) 
MALİYE BAKANI 
İhsan GÜRSAN 
(İzmir Milletvekili) 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI 
Orhan DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) 
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BAYINDRLIK BAKANI 
Ethem ERDİNÇ 
(C. Senatosu Üyesi «Kütahya») 
TİCARET BAKANI 
Macit ZEREN 
(C. Senatosu üyesi Amasya) 
SAĞLIK. ve SOSYAL YARDIM 
BAKANI 
Edip SOMUNOĞLU 
(C. Senatosu üyesi Erzurum) 
GÜMRÜK ve TEKEL BAKANI 
İbrahim TEKİN 
(Adana Milletvekili) 
TARIM BAKANI 
Bahri DAĞDAŞ 
(Konya Milletvekili) 
ULAŞTIRMA BAKANI 
Seyfi ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) 
ÇALIŞMA BAKANI 
Ali Naili ERDEM 
(İzmir Milletvekili) 
SANAYİ BAKANI 
Mehmet TURGUT 
(Bursa Milletvekili) 
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR 
BAKANI 
İbrahim DERİNER 
(T.B.M.M. dışından) 
TURİZM ve TANITMA BAKANI 
Nihat KÜRŞAT 
(İzmir Milletvekili) 
İMAR ve İSKÂN BAKANI 
Haldun MENTEŞOĞLU 
(C. Senatosu üyesi Muğla) 
KÖYİŞLERİ BAKANI 
Sabit Osman AVCI 
(Artvin Milletvekili) 


Likat-iş 
grevinin 
içyüzü 


ikatİş Sendikası ile Denizcilik Bankası 


L daki toplu sözleşme gö- 


rüşmeleri, ücretler bahsinde anlaş 
maya varılamadığı için uyuşmazlığa götürülmüş, uzlaştırma kurulunun tekliflerinin Banka tarafından 
reddi üzerine de 18 Ekim günü greve gidilmiştir. Ancak, toplu sözleşme görüşmelerinin iş kolu seviyesinde olmasından dolayı. grevin de 
iş kolunu kapsaması gerekirken, €- 
şi görülmemiş bir anlayışla, Hükümet tarafından bazı işyerlerinde ertelenmiştir. 

Likat-İş Sendikası, grevin ertelenmediği işyerlerinde greve başlamış bulunmaktadır. 

Yıllardan beri, işçi hakkını vermeyen Banka'mn bu tutumunda israr etmek niyetinde olduğu, grevin 
başlamasından sonra, Hükümet tarafından görevlendirilen Bakanların başkanlığında yapılan arabulma toplantılarında da görülmüştür. 

Denizcilik Bankasının bu tutumunun başlangıcı yıllar öncesine ka 
dar gitmektedir. 

Olayların nedenlerini ve Bankanın işçi hareketlerine karşı giriştiği hareketin içyüzünü görmek 
için 1948 yılına dönelim. 

İÇ YÖNETMELİK VE İŞÇİYE 
VERİLMESİ GEREKEN 
ÜCRETLER 

Denizcilik Bankası'nın, iş sahiplerinden yükleme ve boşaltma hiz- 


ج 


arasın- 


OLAYLAR 


metleri karşılığında alacağı ücretler «liman hizmetleri tarifesi» nde 
belirtilmiştir. Denizcilik Bankası, 
iş sahiplerinden, bu tarifede gösterilenin dışında bir ücret talep edemez. Ulaştırma, Milli Savunma ve 
Çalışma Bakanlıklarınca tasdik edildikten sonra yürürlüğe giren bu 
tarifelerde, Bankanın alacağı ücret 
ve işçiye ödenecek ücret ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Buna göre, üç bakan 
lık tarafından onaylanan ücret tarifesinde, işçiye verilmesi öngörülen ücretlerin, aynen, Banka tarafından tahmil tahliye işçilerine verilmesi gerekmektedir. Banka, kendi masraf ve gelirini, işçi ücretleri 
dışında gösterdiği ve onaylanmış 
rakamlarla karşılamalıdır. Bu sistem liman kurulduğundan beri işlemiştir. Nitekim, hâlen Çalışma 
Bakanlığında bulunan, 1948 tarihli 
işyeri iç yönetmeliğinde de bu hu 
sus açıkça belirtilmiştir. 
Denizcilik Bankası, 1951 yılında 
tek taraflı olarak, iç yönetmeliği 
değiştirmiş ve Ulaştırma, Milli Savunma ve Çalışma Bakanlıklarınca 


onaylanan tarifelerde işçiye verilmesi öngörülmüş ücretleri ödememeye başlamıştır. 

İşçi ücretlerinin Banka tarafın 
dan, tabir caizse, gaspı 1964 yılı 
başına kadar devam etmiştir. 


1964 YILINDA UYGULANMA: 
YA BAŞLANILAN YENİ TARİFE 
VE İŞÇİ ÜCRETLERİ 

1 Ocak 1964 tarihinde yeni Jiman işletmeleri tarifesi yürürlüğe 
konulmuştur. Banka, bu tarifelerde, eskiden işçiye verilmesi öngörülmüş olan ücretleri bir kere daha tahdit etmiş ve beher tonda 260 
kuruş olarak belirlemiştir. Ancak, 
işçi ücretlerini, tarifede belirtik 
miş dahi olsa vermemeyi bir âdet 
hâline getirmiş olan o Denizcilik 
Bankası, bu defa da, tarifede açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, 
ton başına, İstanbul'da 193, İzmir’ 
de de 167 kuruş ödemeye başlamıştr. Bu suretle, limanlarda yüklenip boşaltılan eşyanın beher tonun- 
da, İstanbul'da 67, İzmirde de 93 
kuruş işçinin cebinden Denizcilik 
Bankası kasalarına aktarılmıştır. 


RIHITIMDA - Likat - İş'in greve başlaması ile, limanda yükleme 


ve boşaltma işleri durmuş, 


yolcular eşyalarını kendileri taşımaya 


başlamışlardir. Ancak, grevci işçiler, yaşlı ve hastala yolcuların eşyalanı seve seve taşımaktadırlar. 


Bu uygulama dört ay devam 
etmiş, 1 Mayıs 1964 de Banka, işçi 
ücretleriyle ilgili hükmü yürürlükten kaldırmıştır. 


5 Mayıs 1965 tarihinde çıkarılan 
«ihtiyari hizmet tarifeleri» nin 
201.17 nci maddesi gereğince, iş sa 
hiplerinden, işçi ücreti olarak alınan para, yüzde 150 arttırılmış, ama, bu farkın bir kuruşu dahi işçiye intikal ettirilmemiştir, 


İŞ SAHİPLERİNDEN İŞÇİ ÜC- 
RETİ DİYE ALINAN PARALAR 
NEREYE GİDİYOR? 


1955 — 1964 yılları arasında, 
Denizcilik Bankası, iş sahiplerinden 
aldığı ücretlere yüzde 300 oranında 
zam yapmıştır. Liman tarifelerinde, 
işçi ücreti olarak gösterilen mikta 
ra yapılan zam ise, yüzde 137 dir. 
Bir başka deyimle, Banka, işçiye 
vermek için iş sahiplerinden aldığı 
paranın miktarını 100 liradan 237 
liraya çıkarmıştır. 


Buna karşı, işçiye ne verilmiştir? 


Denizcilik Bankası, iş sahiple 
rinden, işçiye vereceğini belirterek 
yüzde 137 oranında fazla para aldığı hâlde, toplu sözleşme düzenine 
girildikten. sonra, işçi ücretlerine, 
İstanbul'da yüzde 20, İzmir'de ise 
yüzde 24 zam yapmıştır. Aradaki 
fark ise, Denizcilik Bankasının kasasına girmiştir. 


İŞÇİNİN HÂLEN ALMAKTA 
OLDUĞU ÜCRETLER 


Denizcilik Bankası'nın ton payı 
ile çalışılan işyerlerinde, işçi, bilfiil işe hazır olmak ve işverenin 
emrine girmek şartı ile 14 lira yev 
miye — ki, yılın altı ayında durum 
böyledir — almaktadır. 


İşçi, kendisine iş verildiği taktirde, 16 lira; devamlı çalışma hâlinde ise, ortalama 19 lira ücret ak 
maktadır, 


Saat esasına göre çalışılan işyerlerinde, başlangıç saat ücreti 2 
lira olmakta, bu ücrete iki yılda 
dört kuruş zam yapılmaktadır. Örneğin, Denizcilik (OBankası'nda 26 
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yılık kıdemi olan işçi, günde 19 lira brüt ücret almaktadır. 

Salon ve rıhtım işyerlerinde ça 
lısan işçilere ise, kıdem hakkı ol 
maksızın 16 lira yevmiye verilmektedir. 

Bekçi, müstahdem, itfaiyeci gi 
bi müteferrik aylıklı personelin ortalama aylık ücretleri 480 liradır. 

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞ- 
MELERİ VE SENDİKANIN 
BEYANLARI 

Gerek toplu sözleşme görüşmelerinde, gerekse uzlaştırma kurulu 
ve Bakanların arabuluculuk ettiği 
toplantılarda, Likat - İş'in haklı ve 
vesikalara dayanan beyanlarına kar 
şı, Banka, sendika tekliflerinin 
haklı ve yerinde gerekçelere dayandığını kabule mecbur kalmış, 
ama gene de, mali güçlerinin uygun olmadığını iddia ederek, işçi 
isteklerinin Hükümet tarafından 
karşılanmasını sağlayacak suni tak 
tiklere başvurmuştur. 

Oysa ki, Bankanın zarar ettiği 
iddiası da kendi beyanlarına göre 
varit değildir. Aşağıda «Denizcilik 
Bankası on üçüncü hesap yılı plânında» belirtilen hususları aynen a 
lıyoruz: 

«Banka kurulduğu 1952 yılım 
dan bu yana geçen 13 yıl zarfında, 
hesaplarını sekiz sene kârlı ve beş 
sene zararlı olarak kapatmıştır. 
1964 senesi dahil olmak üzere Banka, kârla kapattığı yıllarda, ceman 
131.894.000 liralık kâr sağlamış ve 
buna mukabil 1964 yılı dahil olmak 
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üzere zarar ettiği beş yıl zarfında 
74.465.000 lira 'zarar kaydetmiştir, 


ON ÜÇ SENELİK KÂR VE ZARAR 
MUVAZENESİNİN MÜSBET NE- 
TİCESİ BANKA LEHİNE 57.429.000 
LİRADIR.» (Sayfa 14) 


Ayni hesap yılı plânmın 22 nci 
sayfasına göre : 
«Tahmil tahliye işkoluna dahil 


` İstanbul liman işletmesi 1964 yr 


nda 8.4481.291; İzmir İşletmesi 
184.349; Trabzon işletmesi 5.035.210 
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TAHMİL TAH- 
LİYE ÍŞÇİLE- 
Ri Grevden önce, Likat - İş 
Sendikası işçi- 
| lerle bir toplantı 
yaparak, neden 
greve gidildiğini 
anlatmıştır. — İşçiler, grev kararını tam bir tasviple karşılamışlardır. 


lira kâr etmişlerdir.» 


RANDIMAN ARTIŞINDAN 
ŞİKÂYET EDİLİYOR 


Denizcilik Bankası'nın da hesap 
plânında belirttiği gibi, tahmil tahliye iş kolunda, 46.485337 lira hasılat 
artışıyla, 1963 yılı (o bilânçosunun 


245 milyon liralık zararı giderilmiş ve işletmeler 115 milyon lira kâra geçmiştir. 

Hâlen yürürlükte bulunan top 
lu sözleşmenin 92 nci 


maddesine, 


‘pepagi ANI 


ISTANBUL f RATOSENDİKA 


ZE PF A 0172ئ/0ع‎ CLYN LARA eses ف‎ 


TÜRK - İŞ'E GELEN TELGRAF - Elka Suni tahta fabrikası, 
Türk - İş'e bir telgraf çekerek, Denizcilik Bankası anbarlarında bu- 


luran malzemenin 


çekilmesi için müsaade 


edilmesini istemiştir. 


Denizcilik Bankası'mn sakim tutumu, başkalarına da zarar vermek- 


tedir. 


-OLAYLAR 


bizzat Denizcilik Bankası Genel 
Müdürü Nedret Utkan tarafından 
konulan hükmün uygulanması, işçi 
tarafından gerçekleştirilmiştir. İşçiler, toplu sözleşmenin imzalanmasından sonra randımanı o kadar 
arttırmıştır ki, hiçbir işletmede gö 
rülmediği şekilde, fazla para ödeyeceğini söyleyerek, işveren Banka 
randıman artışından şikâyet etmiştir. 


Yürürlükteki toplu sözleşmenin 
92 nci maddesi şudur : 


«İşbu toplu sözleşmenin yürür 
lüğe girmesiyle artacak olan işçi 
ücretlerinin bankaya tahmii ettiği 
munzam külfetler tasarruf ve randıman arttırılması ile karşılanacak 
tır.» 


UZLAŞTIRMA KURULU'NUN 
GÖRÜŞÜ 


Toplu sözleşme görüşmelerinde 
tarafların ücret konusunda anlaşmaya varamamaları üzerine durum 
uzlaştırma kuruluna götürülmüş 
ve tarafsız aracı olarak seçilen Prof. 
Bülent Nuri Esen, hayat pahalılığını da dikkate alarak, işçilere yüzde 
36 zam verilmesi gerektiğini karara bağlamıştır. 

İşverenin tarafsız aracının bu 
görüşünü dahi reddetmesi üzerine 
grev kaçınılmaz hâl almıştır. 


GREVDEN SONRA 


Grevin başlamasından 
hükümetin arabuluculuğuyla iki 
toplantı yapılmıştır. Birincisinde, 
Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve Ulaştırma Bakanı Kâzım 
Yurdakul bulunmuşlardır. 18 Ekim 
günü, sabaha karşı 4 te, bizzat işveren tarafından kaleme alınan pro 
tokolü, sendika da kabul etmiş, an 
cak, ayni günün sabahı saat 10 da 
(altı saat sonra), Banka yetkilileri 
gene fikir değiştirerek, kararlarından dönmüşlerdir. 


sonra, 


İkinci toplantı, Devlet Bakanı 
Şekip İnal'ın başkanlığında yapılmış, ve gene olumsuz sonuçlanmış 
tır. 23 Ekim günü yapılan bu toplantıda, Likat-İş sendikası yetkilileri, Denizcilik Bankası Genel Müdürü Nedret Utkan'ın, basın ve 
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TOPKAR VE SARI KONU- 
ŞUYOR — Likat - İş Baskanı 
Mehmet Ali Sarı ve Türk - İş birinci bölge temsilcisi İsmail Topkar İstanbul limanında grevci işçilere hitap ediyor. 


radyolar aracılığıyla halkoyuna duyurduğu, tahmil tahliye işçilerinin 
ortalama 1195 lira ücret aldığı iddiası üzerinde durmuşlar ve bu ra 
kamın 195 lira altına inerek, işçilere 1000 lira verilmesi şartıyla toplu sözleşme imzalamaya hazır olduklarını belirtmişlerdir. İşçilerin 
ortalama ayda 1195 lira aldıklarını 
iddia eden Denizcilik Bankası, sendikanın 195 lira eksik olan bu talebini kabulle büyük ölçüde kazanç 
sağlayabilecekti. Oysa, iddia doğru 
olmadığı için, Banka bu talebi red 
detmiş ve kamu oyuna duyurduğu 
rakamların doğru olmadığını kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. 


Ayni toplantıda, sendikanın bu 
talebini reddeden Denizcilik Banka 
sı yetkilileri, ortaya yeni bir teklif 
atmışlar ve işçilere ayda, seyyanen 
167 lira zam verebileceklerini söy 
lemişlerdir. Bankanın bu o teklifi, 


Devlet Bakanı İnal tarafından Likat-İş yetkililerine duyurulmuş ve 
sendika, kısa bir görüşmeden son 
ra bu teklifi kabul ettiğini bakana 
bildirmiştir. Ancak, Banka yetkilileri, o güne kadar defalarca yaptıkları gibi gene geri dönmüş ve 
tekliflerinden vazgeçtiklerini söyle 
mişlerdir. Bu durumda Devlet Bakanı Şekip İnal, Likat-İş yöneticilerine şunları söylemiştir : 

«Sizin çok haklı olduğunuzu 
şimdi ben de anlamış bulunuyorum. 
Üzülüyorum, Bu kadar fikir değişikliği olmaz. Bunların durumunu 
bakan arkadaşlarıma da anlataca” 
ğım. Kusura bakmayın, anlaşma ol 
madı...» 

KANUNLARA GÖRE 

Denizcilik Bankası T.A.O. mın 
kuruluşu ile ilgili 5842 sayılı kanunun 8 inci maddesi hükmü, Türkiye limanlarında, deniz yolu ile ge 
len ve giden bütün eşyanın yükleme, boşaltma ve aktarma işlerini 
yapmaya Bankayı yetkili kılmıştır. 
Banka, bu hizmetleri, İstanbul, İzmir ve Trabzon limanlarında tekel 
şeklinde yapmakla görevlendirilmiş 
tir. 

Ayni kanunun 2 nci maddesi de 
bu hizmetlerin başka bir müesseye 
yaptırılamayacağ. ve devredilemeye 
ceği hükmünü koymuştur. 

Görülüyor ki, normal zamanlarda dahi, Banka, kendisine ve ortaklıklarına ait gemilerle gelen her 
türlü eşyayı, bizzat yüklemek, boşaltmak zorundadır. 

Haydarpaşa limanının işletil 
mesi ise, gene kanunla, Devlet Bemiryollarına bırakılmıştır. Ancak, 
Denizcilik Bankası, tekelinde bulu 
nan yükleme ve boşaltma işlerini, 
hiçbir zaman Demiryollarına bırak 
mamıştır. Bunun dışında, grev süresi içinde, Grev kanunu hükümlerine göre, aksayan ya da yapılmayan işleri yaptırmak üzere, daimi 
veya geçici olarak başka işçi alına 
maz ve çalıştırılamaz. 

Bankanın normal zamanlarda 
başkalarına yaptıramıyacağı işleri 
grev hâlinde Demiryollarına yaptırması büsbütün imkânsız ve kanunlara aykırıdır. 

Buna rağmen, işveren Banka, 
sendikanın grev kararı alması ve 
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ORDUYA AİT MALZEMELER BOŞALTILACAKTIR — Likat İş Sendikası limanlarda greve giderken, Ordumuza ait her türlü malzemenin yükleme ve boşaltılmasının yapılacağım ilgililere bildirmiştir. Nitekim, 
İstanbul limanında, ordu malzemesi grevci işçiler tarafından seve seve boşaltılmış bulunmaktadır. 
(Sağda). Solda ise, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Orduya ait arpaların boşaltılması için Türk-İş'e yaptığı 
müracaatın fotokopisi görülüyor. Bu müracaat da incelenmiş ve arpalar grevciler tarafından geminis 


bunu uygulamaya başlaması üzerine, kendi gemilerini Haydarpaşa 
limanında yükletip boşaltmaya ça 
lışmaktadır. 


MİLLİ GÜVENLİK SADECE 
İZMİRDE Mİ BOZULUYOR? 


Likat-İş Sendikası, işkolu sevi 
yesinde girdiği toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine, işkolu seviyesinde grev kararı almış bulunmaktaydı. Grev bir bütün olduğuna göre, 
eğer, «milli güvenliği bozucu» nitelikteyse, tümüyle ertelenmesi gerekirdi. Oysa, grev sadece İzmir li- 
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Trabzon'a dönüşünde boşaltılmıştır. 


manında ertelenmiş bulunuyor... 
Grevin başarısını sağlayacak yerlerde, erteleme; ölü yerlerde serbest 
bırakılması, kanunun tanıdığı bir 
hakkın kötüye kullanılmasından 
başka birşey değildir. Bu durumda, akla gelen bir soruyu hiçbir 
anlayış makul bir şekilde cevaplandıramaz. Soru şudur: Bu grev, sadece İzmir limanında mı milli güvenliği bozuyor? 

Oysa, grevin İzmirde ertelenmesi, İstanbul limanında serbest bırakılması, devletin grev kırıcılığı 
rolünü yüklendiğini göstermektedir. 


Türk-İş Genel Merkezi, bununla ilgili bildirisinde, durumu şöyle 
belirlemektedir: 


«Milli güvenliği bozucu parava 
nmın ardında, bir takım ihracatçı 
ve ithalatçıların üç-beş kuruş fazla 
kazanmaları için işçinin en tabii 
hakkı elinden alınmak istenilmiştir.» 


Grevi İzmir limanında erteleyenler, sendikayı yıpratmak, İstan 
bulda yapılacak grevle, Likat-İş'in 
mali gücünü zayıflatmak ve İzmirde erteleme süresi bittiği zamam- 
da grevi yapılmasını önlemek gaye- 
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اما لل اللا 


الالو الل الا 
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si gütmüşlerdir. Oysa ki, evdeki he 
sahın çarşıya uymadığı elbet görü- 


lecektir. 
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Türk-iş ve Politika 


r | ürk işçi topluluğu bugün Türkiye'de mevcut 
organize sivil kuvvetlerin en büyüğü ve en 
bilinçlisi olma yolunda gelişmeler göstermektedir. 

Bu sebepledir ki ,bu topluluğun en büyük kuruluşu Türk - İş'in faaliyetleri ve hedefleri bu hareketi 
izleyenler için devamlı olarak tartışma konusu ol. 
maktadır. Bilhassa Türk- İş'in ”Partilerüstü Politika” prensibi en çok tartışılan konular arasında yer 
almaktadır. Takip edilen bu politikanın ne kadar 
isabetli olduğu, seçimlerden sonra açıkça ortaya çık. 
mışken, bu konudaki tartışma daha da şiddetlenmiştir. O kadar ki, bugüne kadar, kişiler tarafından 
tartışma konusu yapılan Türk - İşin bu politikzisı, 
bazı siyasi partilerimizin gruplarında ve çeşitli or. 
ganlarında tartışma konusu olmağa başlamıştır. Birkaç gün önce, günlük gazetelerin birinde, bir doçen. 
timiz de Türk . İş'in izlediği bu politikadan dolayı, 
Türk - İş yöneticilerini ağır bir dille tenkit etmiştir. 
Oysa ki, bu politika, Türk-İş yöneticileri tarafından 
da tesbit edilmemiştir. Türk - İş'in son genel kurulunda belirlenmiş ve ana tüzükde de yer almıştır. 

Herşeyden önce, böyle bir tenkide girmeden, bilinmesi lâzım gelen bazı hususlar vardır. Bunları 
dikkate alınmadan, nazar; ve ideolojik bir görüşle varılan peşin yargılar, yalmz toplumu değil, yargıya 
varanları da yanıltmaktadır. 

Sadece işçi hareketinde değil, toplumun hertürlü oluşlarında, meseleyi ideolojik yönlerden ziyade, 
realitelere sıkı sıkıya bağlanmak suretiyle tesbit ve 
tahlil etmek zorundayız. 

Türk - İş dün olduğu gibi bugün de her ileri 
hareketin yanındadır. Ancak, toplumun içinde bulunduğu aşağıdaki durumları da gözönünde bulun. 
durmak ve hedefine uzun vadeli bir politika içinde 
ulaşmak mecburiyetindedir. 

Kabul etmek gerekir ki, yurdumuzda her ileri 
hareket, toplumun küçük bir kısmına maledilebilmiştir. Hattâ, Atatürk'ün cehalete, günlük hayattaki 


lâkaydıya ve din adamlarının toplum hayatı üzerin. 
deki nüfuzuna karşı açtığı mücadele dahi henüz hedefine ulaşmamıştır. Batıl itikatlar henüz toplumu. 
muzun üzerindeki etkisini kaybetmemiş ,toplumun 
büyük çoğunluğu, oylarını, eski yaşayış tarzını geri 
getirmek vaadinde bulunanlara vermiştir. Buna şaşmamak gerekir. Çünkü, bir insanın her bakımdan 
hür ojabilmesinin ilk adımını teşkil edecek, geniş 
halk öğretimi düşüncesi, maalesef işçi çevrelerinde 
bile halâ zemin kazanamamıştır. O kadar ki, maden 
ocağı merkezlerinin birinde, politacıların "Okul ye. 
rine Cami” parolası işçiler tarafından memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Bunlar, toplumun düşünce ve içinde bulunduğu 
durumun bir-iki tipik örneğidir. Aydınlarmının, 
gemleket gerçeklerini bilmeden, toplumu tanıma- 
dan vardıkları yargılar, çıkış noktaları doğru bile 
olsa faktörleri hesaba katmadıkları için yanlış olmaktadır. 

Masa başında, ya da bir konuk gibi gidilen köylerde yapılan incelemeler, hiçbir zaman doğru teşhis 
koymaya yetmeyecektir, Parlak nutuklar, hamasi yazilar ancak, toplumun belli bölümlerini etkiliyecek. 
tir. 

Şurası bir gerçektir ki, toplum içindeki büyük 
kitle, kendisine zaman zaman baskı ile kabul ettirilen reformları benimsememekte, eline geçecek ilk 
fırsatta, bunları silkip atmayı düşünmektedir. Meselelere doğru teşhis koymak istyorsak, gerçekleri oldu. 
ğu gibi ortaya koymak, realist olarak hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Diğer taraftan, bir teşekkülün takip ettiği her 

#türlü politika tenkit edilirken, o teşekkülün gayeleri 
dikkate alınmalıdır. İşçi teşkilâtlarının birinci derecede gayesi, kısa ifadesiyle, mensuplarının iktisadi 
ve sosyal durumlarını geliştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için, gerektiğinde elbet politika da yapılacaktır. 
Bu politika, işçi hareketinin tabandan zirveye kadar, 
bütün bölümleriyle benimsemesi ve uygulanması lâ. 


AAA EE AYAN A AAA OO AA YAAA OK NED ADA EE EEE GL A AZE 


TUTUMU 


ULAŞTIRMA BAKANININ 


Bir yandan grev, kanunlara ay: 
kırı olarak, kısmen ertelenirken, ©- 


te yandan da Ulaştırma Bakanlığı, 
Denizcilik Bankasına ait gemilerin 
Haydarpaşa rıhtımına yanaşıp, boşalttırılması kararını vermektedir. 
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| ° Halil Tunç 


zım gelen bir pojitikadır. Ancak, hiçbir zaman ideclojik bir görüşle ve kendisini herhangi bir siyasi te. 
şekkülün peyki haline getirecek bir politika da olmamalıdır. 

Türk . İş'in işçi meselelerini ve işçi teşkilâtlarının benimsediği prensipleri benimseyen siyasi kuru: 
luşların bu tutumlarını, herzaman için desteklemiş ol 
duğu gözden, uzak tutulmamalıdır. Ancak, bu, o siya. 
si teşekkülün hertürlü hareketinin işçi teşekkülleri 
tarafından mutlaka desteklenmesi demek değildir. 
Daha k4sa bir ifadeyle, siyasi teşekküller, işçi meseleleri söz konusu olunca işçi kuruluşlarının muhata. 
bıdırlar. 

Bu arada, Türk - İş'in bu politikasını tenkit 
edenlerin yanlış yargılara varmasına sebep olan bir 
husus vardır. Bu da, işçi hareketinin) dayandığı temel 
felsefenin bilinememesidir. 

Herşeyden önce, işçi hareketi içinde, sendikacılık 
bir vasıta değil, bir gayedir, İşte, Türk - İş'in parti. 
lerüstü politikasını tenkit edenlerin anlayamadıkları 
da bu husustur. Onların görüşüne göre, Bendikacılık 
bir gaye değil vasıta olmalıdır. Bu, özellikle, sosyalistlerimize hakim olan bir görüştür. Bu düşüncede 
olanların ve Türk . İşin partilerüstü politikasını 
tenkit edenlerin ortak görüşlerini aşağıdaki şekilde 
özetlemek mümkündür. 

”Sendikaların gayesi biraz daha fazla ücret almak, biraz daha az çalışmak, değildir. Bunu sağ. 
lasalar dahi, işçiler ücretli ecir vaziyetinden çıkmış 
olamazlar. Sermayedar toplum bâki kaldıkça, işçilerin zenginler hesabına soyulmak ve ezilmekten kurtulmasına imkân yoktur. Bu kurtuluşun hasıl olma. 
sı için toplumun esaslarının değişmesi, bütün üretim araçlarının asıl sahipleri olan işçilerin eline geçmesi lâzımdır. Bu ise, ancak, içtimai inkılâp ile gerçekleşebilir. Sendikalizm patronlara karşı sosyalist 
partilerin bir mücadele teşkilâtıdır. Sendikalizm yalnız başına içtimai inkilâbı temin (edemez. Sendika. 
lar herhangi bir siyasi parti eli ile ve onun âleti ola- 


العلل 


Bu yetmiyormuş gibi, Liman Başkanlığı tarafından Haydarpaşa lman müdürlüğüne yazılan 20.10.1965 
tarih ve 2142 sayılı yazı ile, bu rıhtıma yanaşacak Denizcilik Bankası 
gemilerinin tercihli muamele görmesi ve bunların diğer 
nazaran öncelikle yüklenip boşal- 


rak hedefine ulaşabilir. Sendikaların müracaat et. 
tikleri sınıf mücadelesi, grevler ve sabotajlar bir ga. 
yeye ulaşmak için kullanılan vasıtalardır. Bu gaye, 
insanların mesut ve kardeş oldukları insani bir toplumun kurulmasıdır. Bunu vadedenler ise, sendika. 
lar değil, sosyalist partilerdir. Şu halde sendikalar 
işçi sınıfının bedenini, sosyalist partiler ise dimağını 
teşkil eder. Sendikalar, işçi snufının ordusu, sosyalist partiler ise erkânı harbi mevkiindedir.” 


Görülüyor ki, yukarıdaki düşünüşe sahip olanlar sendikacılık hareketinin felsefesini bilmeyen, toptumun içinde bulunduğu problemlere gerçekçi bir 
görüşle bakmayan kişilerdir. Onların bu anlayışına 
itibar etmeğe imkân yoktur. Gerçek olarak demokratik sosyalizmi benimseyen ülkelerde de bu görüşe 
itibar edilemez. Bu görüş, toplumu totaliter bir re. 
jime, yani, tek parti rejimine götürür. Şayet, bir ül 
kede tek parti varsa, bu parti, bütün hükmetme vasıtalarını tasarrufunda bulunduruyor ve devlet otori. 
tesini yalnız olarak ifa ediyorsa, orada demokrasi 
yoktur ve yine orada hür sendikalar mevcut değildir, 
olamaz da... 1 

Sayın Doçentimiz Küçükömer, bu görüşü daha 
ileri götüren aydınlarımızdan biridir Nitekim, bir 
zamanlar bu düşünceyi, Türk . İş yetkililerine empoze etmeğe kalkmış, görüşü itibar görmeyince de, o 
günden bu yana Türk . İş yöneticilerini tenkitten de 
öte, âdeta itham etmeye başlamıştır. 


Türk - İş yöneticileri tenkitleri herzaman saygı 
ile karşılarlar. Bugüne kadar, işçi hareketi ve Türk. 
İşle ilgili birçok tenkitten yararlanılmıştır. Ancak, 
bu eleştirmelerde gerçek ölçüsü de olmak gereki" 
Bir örnek verelim. Sayın Küçükömer, Türk - İş yöneticilerinin seçimine toz kondurmaya çalışıyor. Gö. 
nül isterdi ki, Bursa'da yapılan Beşinci Genel Kurulumuzda bulunmuş ve seçimlerin nasıl olduğunu 
görmüş olsaydı. Türk . İş yöneticileri, kelimenin 
tam manâsıyla demokratik bir seçimle ve oyların 
yüzde 95 ini alarak işbaşına gelmişlerdir. Türk işçi 
hareketi içinde, bütün seçimler, bazı ufak tefek aksaklıklara rağmen, rahatça iddia olunabilir ki, Türkiye'de en demokratik seçimlerdir. Biz, bununla if. 
tihar ediyoruz. 


Türk . İş'in takip ettiği politikayı yerenler şunu 
iyi bilmelidirler ki, Türk işçi hareketi ve bu hare. 
ketin beyni Türk . İş, hiçbir zaman işçileri sımflan. 
dırma organizatörü olmayacaktır. Türk işçi hareketi. 
nin şerefli geleneğini bu kabil nazari ve doktriner 
görüşler hiçbir şekilde yıkamıyacaktır. 


tılması isteniyor. 


gemilere 


LALA LE İDE A ASL A AG AAA AGA AAA A ASL AA LE 


YANLAR AA ARTA 


| OLAYLAR | 


Bir yandan Anayasa teminatı al 
tında bir grev hakkı, öte yandan 
işçinin elinden grev hakkını alma- 
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OLAYLAR 


ya çalışan, grevleri tesirsiz hale getirmeye uğraşan mekanizma... 


Likat-İş Sendikası, bu durumu 
bir telgrafla Ulaştırma Bakanına 
duyurmuştur. Bakandan alınan ceyapta, «Liman Başkanı, Kanunu 
kendi anlayışına göre, uygulamaktadır» denilmektedir. Liman Başka 
nı, kanunu, Şu ya da bu şekilde anlayabilir. Buna karşı, Liman Başkanının bağlı olduğu Bakanlık ne 
düşünmektedir. Bu memuru ile ay 
ni görüşte midir? Bu soruların ceva 
bı, ne acıdır ki, Ulaştırma Bakanının lehine olmamaktadır. 


Liman Başkanlığına gelince... 
Liman Başkanı, limanlarda genel 
emniyet ve asayişi temin ve organize etmekle yükümlüdür. Bu görev 
lerini yerine getirirken de tarafsız 
kalmak zorundadır. Oysa ki, Likat- 
İş grevinde Liman Başkanlığı, grev 
den önce nasıl hareket ediyorsa, 
grevde de öyle hareket etmesi gere 
kirken aksine, taraflardan o biriymiş gibi davranmaya başlamış ve 
grevin başarıya ulaşmaması için e€- 
linden geleni yapmıştır. 


SON DURUM 


Dergimiz baskıya verildiği anda İstanbul limanında grev devam 
etmektedir. Türk-İş ve diğer bütün 
sendikalar grevi desteklemektedir. 

Denizcilik Bankası gemilerini 
Haydarpaşa ve grevin ertelendiği İz 
mir limanına yanaştırarak, grevi 
tesirsiz bırakmak istemekte, Ulaştırma Bakanlığı da tutumuyla buna 
yardımcı olmaktadır. 

Likat-İş sendikası ve grevci işçiler ise, başarıya ulaşmak için azimli ve kararlıdırlar. 


Ve mutlaka başarıya ulaşacaklardır. 


Yazdılar.. © 
sonra da vazgeçtiler 
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VAKİ وم يكم‎ wa 


saat 18 Ekim günü An- 


kara'da Çalışma Ba 
kanlığı'nda yapılan 
toplatnıda, Denizcilik Bankası yetkili 
temsilcileri, ile Likat-İş Sendikası 
temsilcileri anlaşmaya varmış ve ilk 
sayfasının fotokopisi yanda görülen 
protokol, Denizcilik 
Bankası Avukatı 
Günhan Serbes tarafından hazırlanmıştı. Ancak, ara 
dan altı saat geçtikten sonra varılan 
anlaşmalar, unutul. 
muş, el yazıları inkâr edilmiş, kabul 
edilen hususlardan 
vazgeçildiği Denizcilik Bankası yetkilileri tarafından be 
yan edilmişti. 


~ 


3 it FE 


Kanun diye, kanun diye 
kanunlar tepelendi... 


eçen sayımızda, başladığını bildirdiğimiz Malatya 


G Belediyesindeki grev, ida- 


re âmirlerinin hatalı tutumları yüzünden üzücü olaylara sebep olmuş, grevci işçiler gene askerle 
karşı karşıya getirilmek istenmişlerdir. 


Genel-İş Sendikası ile Malatya 
Belediyesi arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin ücretler konusunda anlaşmazlıkla sonuçlanması, 
uzlaştırma kurulu kararını işverenin kabul etmemesi üzerine 21 Eylül sabahı Belediye işyerlerinde çalışan işçiler greve başlamışlardır. 


Grevin başlamasından sonra, 


Vali bir kaç defa, dışardan tuttuğu 
işçilere, temizlik yaptırmak istemiş, ancak, sendikacıların bu hareketin kanunsuz olduğunu belirtmeleri ve direnmeleri karşısında, buna muvaffak olamamıştı. 


KANUNLARA RAĞMEN... 


29 Eylül günü şehirde, adeta 
«olağanüstü durum» ilân edilmiş 
ve polis kuvvetleri, askeri birlikler, 
jandarmalar sokakları doldurmuşlar ve dışardan tutulan işçilere temizletmek istemişlerdir. 


Grevci işçilerle, zabıta kuvvetleri arasında bu yüzden çatışma 
çıkmış ve sendika yöneticilerinden 
Hasan Okyar, Hacı Perçin, Nedim 


KASIM 1965 TÜRK-İŞ 


Uyumaz, Mustafa Sığan, Ertan Andaş nezarete alınmışlardır. 


Durumun Ankara'da duyulması 
üzerine, Türk-İş bir bildiri yayınla 
mıştır. 

Türk-İş'in bildirisinde şöyle denilmektedir: 


«Bu sabah Malatya'da grev yapan işçilerin üzerine silâhlı zabıta 
kuvvetleri sevkedilmiştir. Onbeş işçi yaralıdır. Sendika yöneticileri 
nezaret altındadır. İşçilerin üzerinde terör havası yaratılmıştır. Şehrin üzerinde devamlı olarak keşif 
uçakları uçmaktadır. 


Türk işçisi ve sendikaları, Anayasamızın kendilerine tanıdığı grev 
kakkını bugüne kadar, kamu yararma zarar vermemeğe bilhassa iti 
na ederek kullanmışlardır. Vatanseverlik duygusu işçinin bu hakkı 
nı kullanmasında hakim unsur olmuştur. Memleket ve dünya kamu 
oyunda bu durum takdirle ifade edilmektedir. 


Buna rağmen, Malatya olayı, 
işçi haklarına karşı son zamanlarda yapılan baskıların en ağırların- 
dan birini teşkil etmektedir. Zonguldak'da. hakkını arayan Maden 
İşçilerinin üzerine ateş açılmış ve 
iki işçimiz şehit edilmiştir. Çan'da 
ve İzmit'de grev yapan işçilerimizin üzerine silâhlı zabıta kuvvetleri 
sevkedilmiş, Siverek ve Demirköprü'de işçilere karşı zor kullanılmıştır. Türk işçi hareketinin temsilcisi, 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, bir esrar tekkesi basılır 
gibi basılmıştır. Adalet Bakanı, Sav 
cılara işçi liderleri aleyhine kanunsuz takibat yapılması için emirler 
vermektedir. Maliye Bakanlığı kanun hükümlerini tahrif ederek işçi teşekküllerini parçalama yolunda çaba sarfetmektedir. Hergün, 
buna benzer sayısız hadiseler olmaktadır. 


Bugüne kadar, Türk işçi hare 
keti memleketin selameti adına, 
bütün fedakârlığı göstermiş ve 
sabretmiştir. 


Fakat, Malatya olayı, bardağı 
taşıran bir damla olmuştur. 
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ASKER NEZARETİNDE - Malatya'da grev yapan işçilerin yeri- 


ne, kanunların açık hükmüne rağmen, 


yabancı işçi çalıştırılmış ve 


her işçinin başına bir de silahlı nöbetçi konulmuştur. 


Her hadiseden sonra söylenilen, 
«tedbirler alınacak», «tekerrür etmeyecek» sözleri artık bize, itimat 
telkin etmektedir. Malatya olayı, 
bu sözlere karşı şimdiye kadar gösterdiğimiz saygı ve inancı bize kay 
bettirmiştir. Bundan sonra, bu çeşit söz ve vaatleri kabul etmeme 
kararındayız. 


Anayasa ve kanunlarla tanınmış 
haklarımızın karşısına kaba kuvvet 
kullanarak çıkanlara, artık, kanunları ve haklarımızı korumak için 
aynı şekilde mukabele edeceğimiz 
bilinmelidir. Şunu da ilâve edelim 
ki, işçiye bugünkü hakları kimsenin 
lütfu ile verilmiş değildir. Bu hakları ortadan kaldırmaya da kimsenin gücü yetmeyecektir. 


İşçi hareketlerini silâhla, Savcı 
larla sindireceğini zanneden zihniyetin doğuracağı vahim sonuçlar- 
dan şu andan itibaren Türk işçisi 


sorumlu tutulamaz. (o Sorumluluk, 
işçiyi bu vatanın evlâdı değilmiş 
sayan, onu insanca yaşamak haklarından mahrum etmek isteyenlere 
ait olacaktır. 


Üzüntülü, fakat, mücadele için 
her zamankinden güçlüyüz.» 


İÇİŞLERİ BAKANI MALATYADA 


Ayni gün, İçişleri Bakanı, beraberinde Genel-İş yöneticilerinden 
bazıları olduğu halde Malatya'ya 
gitmiştir. 

Nezarete alınan sendikacılar, 
mahkemeye sevkedilmişler ve bera 
at etmişlerdir. 


GREV DEVAM ETTİ 


Haklarını almakta kararlı olan 
işçiler, yapılan bütün baskılara rağ 
men greve devam etmişlerdir. 

Ancak, geçtiğimiz ayın sonunda Malatya Asliye Ceza mahkemesi 
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TNS ST e DG mm ei aa 
Demirsoy un Konuşması 


Sendikalar 


tarafından verilen bir kararla grev 
«sağlığı bozucu» nitelikte görülmüş 
ve tehir edilmiştir. 


YALINAYAK YÜRÜYÜŞÜ - 
Malatya'da, Genel - İş Sendikası 
yöneticileri ve grevci işçiler, ka- 


nunların göz göre göre çiğnenmesini protesto için yalınayak 
yürüyüş yaptılar. 


Hamburg Konsolosluğumuzdan, Dışişleri Bakanlığına gelen bir yazıdan anlaşıl 
dığıma göre, Almanya'daki işçilerimizin kazançlarım resmi kur'dan göndermeye başlaması üzerine büyük kayıplara uğrayan «karaborsacılar» 
yeni yollara başvurmaktadırlar. 

«Karaborsacılar», gazetelere 
uydurma şikâyet mektupları 
göndermektedirler. Zaman za 


prensip 


müesseseleridir 


arp-İş Oo Federasyonunun 


Ankara'da yapılan Genel 


H Kurul toplantısında bir 


konuşma yapan Türk.iş Başkanı 
Seyfi Demirsoy özetle şunları söylemiştir. 


»”Bir seyahatimde, Yunanistanda bir Rum, ”siz Türk müsünüz?” 
diye sormuş ve “ben Sakarya'da 
çok dayak yemiştim” demişti. Bugün gazetelerinde, Rumlar, kralla. 
rına “İstanbul'a” diyorlar. Biz de 
Türk işçileri olarak “hodri mey. 
dan” diyoruz. Türk milleti birçok 
9 Eylüller yaratabilir. zaman onları İzmirde denize dökmüştük. Bu 


Karaborsacıların oyunu 


man gazetelerin «okuyucu 
mektupları» sütunlarında ya 
yınlanan bu mektuplarda, 
Almanya'dan resmi kur üzerinden gönderilen paraların 
kaybolduğu ileri sürülmektedir. Mektuplar, gazetelerde 
çıkar çıkmaz, teksir edilmekte ve işçilerimiz arasmda 
«Böyle gönderirseniz paranız 
kaybolur, bizim o vasıtamızla 
yollaym»diye menfi propagan 
da yapılmaktadır. 


sefer kendi topraklarında imha 
edebiliriz. 
Türk sendikaları, hukuka, hu. 


kuk prensiplerine bağlıdır. Kıbrıs 
davasında, bu milli dâvada Hükümetle beraberiz. Sendikalara düşecek görevleri yerine getirmeye hazırız. 


Ne Demişsek, Gene Diyoruz 

1965 seçimlerinden sonra ilk 
sendika kongresini yapıyoruz. Sendikacılar ve sendikalar prensip müesseseleridir. Evvelce ne söyledikse, 
ne prensip koyduksa onları müdafaa edeceğiz.” Hür sendikacılık” diyorduk, gene diyeceğiz. ”Grev” di. 
yorduk, gene diyoruz. Sendikalar. 
Anayasa'ya ve Anayasaya dayanan 
kanunlara sıkı sıkıya bağlıdır. Bu 
itibarla, prensiplerin'ze sadıkız. 

Toprak reformunu, vergi reformunu istiyorduk. Hâla istiyoruz, 
destekliyor ve savunuyoruz. Top. 
rak reformu olmadan memlekete 
huzur gelmeyeceğini biliyoruz. Toprak (Mahsuljeri ofisine yılda 500 bin 
liralık buğday satıp, bir kuruş ver. 
gi ödemeyenin yanında, kazandığı 
500 liranın vergisini seve seve veren işçi arkadaşımın hakkının ko. 
runmasını istedik, isteyeceğiz. 500 
bin lira kasanıp, bir kuruş vergi 
vermeyeni, vatandaş olarak kabul 
etmiyoruz. O, bu memleketin, bu 
milletin bir ferdi değildir. Biz söyiemedik; yetkililer açıkladı: On yıllık devre içinde, dış ticaretten dolayı yurt dışına 13 milyar Jira kaçırıl 
mış. Bunun için, dış ticaretin, mem. 
leket yararına, millet yararına ve 
belirli ölçüler içinde devletleştiril. 
mesini istiyoruz. 

Bir Likat - İş grevimiz var. Yö. 
neticilerine baskı yaptık, taleplerinden fedakârlıkta, bulundular. Banka 
kabul etmedi. Grevi sonuna kadar 
destekleyeceğiz. 

Avrupadan dönen, bir şahıs 
beraberinde getirdiği kırk bavulunu 
indirmek istemeyen, taşımayan iŞ. 
çilerin vatanseverliklerinden Şüphe etmiş. Biz onun memleket severliğinden şüphe edeyoruz. O kırk 
bavulu dolduran eşyalar, belki de, 
dış ticaret yoluyla yurt dışına kar 
çırılan paralarla alınmıştır. Bu şahsın peşindeyiz. Hakkında şikâyetçiyiz, davacıyız. 

Mücadelede Kararlıyız 

Çalışma Bakanının gayretiyle 
kadük olmaktan kurtarılan iki ka 
nunumuz var: 'Biri, iş kanunumuz, 
diğeri deniz iş kanunumuz. Bu kanunlar, yarın toplanacak Büyük 
Millet Meclisinde görüşülecek. Bu 
arada, bizim ileriye gidişimizi ön. 
leyici tedbirler getirmek isteyenler 
bulunabilecektir. Kıdem hakkımızı 
elimizden almak istiyorlar. Onlara 
bu imkânı vermeyeceğiz. Kıdem 
hakkımızın elimizden alınmasına 
müsaade etmeyeceğiz. Mücadelede 
kararlıyız. 

Tasarruf Bonoları 

Bir zamanlar, çeşitli suistimal. 
lerle milyoner olanlar vardı. Yarın 
yeni milyonerler göreceğiz. İşçiden, 
dar gelirlilerden topladıkları tasarruf bonoları ile milyonlar vuracak 
kimseler var. Hükümet bu bonolar 
meselesini mutlaka halletmelidir. 

Sendikalara Particilik Sokmayacağız 

Seçimlerden önce, bütün siyasi 
partiler “bizi destekleyin” dediler. 
Bir siyasi partinin elemanları ”bi. 
zim (gelişmemizi (o önlüyorsunuz” 
birgün işçi sizi yerlerde, ayaklarınızdan sürükleyecek” dedi. İşte seçim bitti. Biz beşinci genel kurulu 
muzun Bursa'da kabul ettiği partilerüstü politikayı israrla tatbik ettik. “Sendikalar sarsıntı geçirecek” 
diyorlardı. Sendikacılığımızda en 
ufak bir dağınıklık yok. Olmaz da 
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CUMHURIYETIMIZIN YILDÖNÜMÜ 


Err 
i 


gönderdiği 
Cumhuriyet Bayramının 


42 nci 
yurtta parlak törenlerle) kut 


yıldönümü bütün 
lanmıştır. o Cumhuriyetimi: 
zin kuruluş yıldönümü do 
layısıyla, Türk-İş Başkanı 
Seyfi Demirsoy, Cumhur. 
başkanı'na bir telgraf gön 
dermiştir. Demirsoy, telgra 
fında şöyle demektedir: 


E جز لاد << +220 + << + جد ا د د د 4 + د د جد جد + جا )د جد جد‎ 2+ <0 KAŞ )د‎ EE EEE اذ د د‎ KİMİ KLAS AA AAA AAA جد‎ AAA 


olmayacak da. Sendikalara siyaset 
sokmayacağız. Eğer, sendikalarınıza 
partizanlığa sokarsanız, bütün eski 
sendikacıların eli yakanızda clacaktır. 

Milli Sendika Konusu 

Bu kongrede konuşulmasını 
beklediğim bir konu vardı. Milli 
sendika olmak. Hiç temas edilmedi. 


Cumhuriyetimizin 42 nci yıldönümü bütün yurtta parlak 
törenlerle kutlandı. Ayni gün, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ü de andık. Türk işçileri, Cumhuriyetin sadık bekçileri olduklarını bir kere daha tekrarladılar. 


Demirsoy'un Cumhurbaşkanı'na 
kutlama telgrafı 


3341 3141 1 ع1 ++ 3 3 1+ RESİ EEE‏ 3342 3311 > عد EŞİ‏ عد عد عد عد عل عل عا PİSA KKKA‏ 


i 


عد 


«Sayın Cemal Gürsel 
Cumhurbaşkanı 
Ankara 
Kuruluşunun 42 nci yıldönümünde, onun sadık 
bekçileri olmakla övünç 
duyan Türk işçileri adr 
na, şahsınızda, Türk ulu: 
sunun bu büyük bayramı 
m kutlamayı en şerefli 
görev sayıyorum. 
Derin saygılarımla, 
Seyfi Demirsoy» 


KERKEE KKEKKKKKKEKRKKKKEKKKEKKI ES kKKKKKKKKEKKKEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEKKKKRRKKKKKKKKKKKK? 


“ 


Sendikacılığımızın göçlenmesi için 
çalışmamız lâzım. Genel kurulu. 
muzun kabul ettiği prensipleri uygu. 
layarak sendikacılığımız güçlendiri. 
riz. Bizim gayemiz, Türk - İş yöneticilerinin gayesi sendikacılığımızı 
kuvvetlendirmektir. Bu yolda çalış. 
tık, sonuna kadar bu yolda çalışacağız.” 
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Sendikacılar 
hakkında 


soruşturma 


ve takıpsızlık 


kararı 


ürk - İş genel Merkezi- 

nin polis tarafından 

aranması ve seçtirmeme kampanyası ile ilgili broşürlere el konulması üzerine yayınlanan bildiri ve ayni konuda 29 
Eylül günü Ankarada yapılan işçi 
liderleri toplantısında konuşan 
sendikacılar hakkında savcılık tarafından soruşturma açılmıştır. 


«Halkı kin ve Adalete tahrik, 
Hakim, Savcı ve polise gıyapta 
hakaret, Basın Kanununa muhalefet” suçlarından açılan soruşturma sonunda, Savcılık takipsizlik kararı vermiştir. 


Savcılığın takipsizlik kararın- 
da aynen şöyle denilmektedir: 


1( — Türk. İş icra kurulu tarafından Türk . İş genel merkezi. 
nin polis marifeti ile aranması hadisesinden dolayı yayınlanan 29 
Eylül 1965 tarihli (Türkiye İşçi sendikaları Konfedarasyonundan bildirilmiştir) başlıklı bildiride Türk-İş 
yöneticileri hakkında siyasi partiler 
kanununa muhalefet suçundan ya- 
Pılmakta olan takibat ve aynı işten 
dolayı mahkemeye intikal eden da. 


14 


الال ل 


— 
—— 


Simdi bir 


OLAYININ AKLA AAA 


ır. 


= ister. 
= Bu durumda, 


vap verebilir yetkililer bize? 


vaya tesir edebilecek mahiyette neşriyat yaparak basın kanununun 30 
ncu maddesine muhalefet edildiği 
iddiası ile yukarıda ismi yazılı sanıklardan Halil Tunç ve Seyfi De. 
mirsoy haklarında takibata teves. 
sül edilmişse de bahis mevzuu bildiride Basın Kanununa muhalefet 
veya sair herhangi bir suç unsuru 


görülmemiştir. 


2) — Diğer sanıklardan Mustafa Şahin, Cemil Eren, Hikmet Sa. 
yın, Etem Ezgü'nün 3.9.1965 tarihinde yapılan Sendika Başkanı toplan 
tısmdaki konuşmada Türk « İş genel Merkezinde arama kararı veren 
Hâkim ve bu işi takip eden Savcı, 
aramayı yapan Polise karşı gıyaben 
hakaret ettikleri anlaşılmakta ise 
de, hakaret gıyapta vuku bulmuş 
ve suç takibi şikâyete bağlı mevad- 
dan bulunmuş olup, hakarete ma. 


Grev hakkı 


Grev hakkı işçi Anayasa ile tanınmış ve nasıl yapılacağı, 
kanunlarla belirtilmis bir haktır. 


Kanuna göre 


275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu, 
görev süresince, grev yapan işçinin yerine başka işçi alınma 
sım, başka işçi çalıştırılmasını vs. yasaklar. 


sorumuz var 


Malatya'da işçi grev yapar, yerine başka işçi çalıştırılır 
== Duruma müdahale etmek isteyen sendikacılar nezarete atı- 


Likat-İş Sendikası greve gitmek ister; Hükümet, grevin 
= yarısım esrbest bırakır, yarısını erteler. Grevi serbest bırak- 
= tığı işyerlerinin işini, grevini ertelediği işçilere yaptırmak 
«Türkiye'de grev hakkı var mı, 
= ya da, «grev hakki bir süs çiçeği midir,» diye sorsak, ne cer 


yokmu» 


LL KALA‏ للا 


ruz kalan mağdur Hâkim, Savcı ve 
Polisler tarafından usulu dairesin. 
de sanıklar aleyhine hernangi bir 
şikâyet yapılmamıştır. 

3) — Yukarıda adları gecen sanıklardan maada diğer sanıkların 
konuşmalarnda herhangi bir suç 
unsuruna rastlanmamıştır. 


Yukarıda açıklanan sebeplere 
binaen müsbet suçlardan dolayı, 
sanıklar hakkında kamu adına ka 
nuni takibat icrasına mahal bulunmadığına ve takipsizlik kararının 
sorguya çekilen sanıklardan Seyfi 
Demirsoy ve Halil Tunça tebliğ 
edilmesine GMUK. nun 163 ncü 
maddesi gereğince karar verildi. 
16.10.1965 


VAHDİ GÖĞÜŞ 
Cumhuriyet Savcı Yardımcısı 
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Demirsoy 


ve Tunç'u 


duruşması 


YARGIÇLAR — Türk - İş Yöneticilerini muhakeme eden, Ankara Toplu Basin Asliye Ceza mahkemesi- 
nin yargıçları. 
“Savcı yalnız Cumhuriyet savcısı değil aynı zamanda sosyal devlet 
savcısıdır. Savcılar bu sıfatlariyle, daha çok, ezilmişlerin ve mağdurların savunmasını yapmalıdırlar. Aleyhimize davâ açan savcı ise 


işçilere, at eti, köpek eti yemeyi tavsiye edenleri müdafaa ediyor.,, 


E şçi ve toplum aleyhinde ça. neticileri aleyhinde açılan dâvanın Duruşma açılınca, 'Başkan dos. 
lışan milletvekillerini ye. ilk duruşması 29 Eylül 1965 günü yadaki evrakı ve iddianameyi okuniden seçtirmeme kampan- Ankara Toplu Basın Asliye Ceza du. Okunan yazılardan anlaşıldığıyasi ile ilyili olarak Türk . İş yö Mahkemesinde yapıldı. na göre, Cumhuriyet Senatosu üye- 
7 1 r si olan Türk - İş Mali Sekreteri 
Ömer Ergün'ün dokunulmazlığının 
kaldırılması için Adelet Bakanlığına 
müracaat edilmiştir. 

İddianamede ise, Türk - İş yö. 
neticilerinin hapis cezası ile teczi. 
yesi istenmekteydi. 


DEMİRSOY VE TUNÇ'UN 
SORGUSU 


Sorgusu yapılan Türk - İş Baş. 
kanı Seyfi Demirsoy, Sendikaların 
Patıda da seçtirmeme kampanyası 
açtıklarını belirtti, bunlar hakkın. 
da örnekler vererek, Türk sendikacılığının Anayasa ile kendisine tanınan bir hakkı kullandığını belirt. 
ti. Seçtirmeme kampanyası ile ilgi. 
li broşürlerin 16 Ağustosta yayınlandığını, oysaki önseçim adayları- 


f nın 19 Ağustosta belli olduğunu, bu 

Türk - İş Başkanı Seyfi De- Türk - İş Genel Sekreteri Ha. durumda suç işlenmiş olamayacamirsoy seçiirmeme kampanyası lil Tunç, Toplu Basın Asliye Ce. Sını ifade etti 

ile ilgili olarak açılan davanın za mahkemesindeki ilk duruşma: Türk - İş Genel Sekreteri aHduruşmasında. da ifade veriyor. lil Tunç, sorgusunda, iddia maka. 
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OLAYLAR 


ل 


TÜRK - İŞ'İN AVUKATLARI Duruşmada Türk - İş yöne 
Apaydın, dava konusunu çeşitli 


minin Türk . İş Siyasi partiler kanununun 37 nci maddesinin ihlal 
ettikleri için değil, Bahadır Dülger 
isimli zatın makalesindeki iddia, yü. 
zünden yargı organının karşısına çıkardığını söylemiştir. 


BURHAN APAYDIN KONUŞUYOR 


Demirsoy ve Tunçun sorgusundan sonra söz alan Türk . İş 
avukatı Burhan Apaydın savcının 
iddianamesinde açıklık olmadığını 
ileri sürerek özetle şunları söylemiştir: 


”Savcılar, sanıkların yalnız aley. 
hine değil, lehine olan hususları da 
dikkate almak zorundadırlar. İddianaede ise,- Türk - İş yöneticilerinin 
lehlerine olan hususları zikretmekten savcının dikkatle kaçtığı görülmektedir, Evvela, savcının şu suali. 
mize cevap vermesi gerekir: Top. 
lama kararı ile, seçtirilmemesi istenen milletvekillerinin isimleri yazılı 
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broşür ve bültenin, dağıtılmasından 
önce mahkeme kararı ile toplatıl. 
mış olması vakıası karşısında neşir 
suçu ne yönden gerçekleşmiştir. 
Bunlar, ön seçim adaylarını seçe. 
cek olan delegelerin eline geçmiş 
midir? Ayrıca, öâddianamenin usul 
kanununun 193 üncü maddesi geregince, isnat olunan suçun neden ibaret olduğunun ve suçun kanuni un. 
surları ile, tatbiki icabeden kanun 
maddesinin ve subut sebeplerinin 
savcı tarafından açık olarak ortaya konması lâzımdır.” 


ORHAN APAYDIN'IN SÖZLERİ 


Türk İş'in diğer avukatı Or- ١ 


han Apaydın ise, savcının iddianamesinin gerçeğe aykırı olarak tan. 
zim edildiğini, zira, iddianamede 
Türk - İş'in ön seçim adaylarından 
9 tanesinin seçtirilmemesini temin 
maksadıyla liste tanzim ettiğinin ile. 


-a 
ticilerini savunan Burhan Apaydın ve Orhan 
kampanyasının, 


Türk - İş'nin kanunlar ve Anayasa ile tanınan hakkı olduğunu Pelirttiler. 


yönleriyle ele aldılar ve seçtirmeme 


ri sürüldüğünü, Oysa ki, gerçeğin 
bu olmadığını ifade ederek şunları 
söyledi: 


Türkiye'nin en yüksek işçi teşekkülü olan Türk - İş Genel kurulu işçi aleyhinde faaliyette bulunan 
milletvekillerinin tekrar seçtirilmemesi için çalışılması hususunda 
karar almıştır. Türk » İş yöneticileri 
bu kararın uygulanması zımnında 
dâva konusu broşürleri tanzim etmişlerdir. Maksat, önseçim değil, genel seçimdir. Kaldı ki, Siyasi Partiler Kanununun 37 nci maddesinde. 
ki suçun teşekkül etmesi için adaylık sıfatının tahakkuk etmesi gere. 
kir. Savcının takibata geçtiği tarihte ise, önseçim adaylığı ve propoganda yasağı müddeti başlamamış 
bulunmaktaydı .Bu sebepten, dâva, 
müddetinde açılmamış olduğundan 
suç unsurları teşekkül etmemiş durumdadır. Bu hubusta Mahkemenin 
bir karar alması gerekir.” 
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Savcı, avukatların sorularına ce 
vap verememiştir. 

Mahkeme,bir ara kararı vererek, 
iddia, ve taleplerin, nihai kararla 
cevaplandırılacağını, bu bakımdan 
duruşmaya devam edileceğini belirt. 
miştir. 


TOPLATMA KARARI ANAYASA. 
YA AYKIRI 

Tekrar söz alan Burhan Apayd:n, Siyasi partilerin önseçim adaylarının hangi tarihte Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirdiklerinin sorulma. 
sını ve Türk - İş Genel Kurulunun 
karar suretinin celbini istemiş ve 
broşürlerin toplanmasına ait kara. 
rn kaldırılmasını talep etmiştir. 
Apaydın, toplama kararının Anaya. 
sanın 22 nci maddesine aykırı oldu. 
ğunu, zira, Anayasanın bu madde. 
sine göre, toplama kararının verile. 
bilmesi için kanunda açıkça gösterilen hallerin mevcut olması gerek. 
tiğini, Siyasi Partiler kanununda ise, 
toplama kararı verileceğinden bah. 
sedilmediğini ifade etmiştir. 

SAVCI SOSYAL DEVLETİN 
SAVCISIDIR 

Orhan Apaydın da, 1961 Anayasası memlekete yeni bir düzen gəctirmiştir” diyerek sözlerine başlamış ve demiştir ki: 

”Savcı, yalnız Cumhuriyet Savcısı değil, ayni zamanda Soslay Devlet savsısıdır, Savcılar bu sıfatlarıy. 
la, daha çok, ezilmişlerin ve mağ. 
durların müdafaasını yapmalıdırlar. 
Aleyhimize davâ açan savcı ise işçi. 
lere köpek eti yenmesini tavsiye 
edenleri müdafaa ediyor. Biz Ana. 
yasa'nın verdiği hakları kullanıyo. 
ruz. Sendikalar politika yapmak 
haklarını sonuna kadar kullanacaklardır. Buna mani olmaya kimsenin 
gücü yetmeyecektir. Savcı arama ve 
toplama kararları almak suretiyle 
bu haklarımızın kullanılmasına ma. 
ni olmuştur ve mani olmaya devam 
etmektedir. Yüksek mahkemenin 
toplama kararını kaldırmak suvetiy. 
le Anayasa'ya aykırı bu durumu gidermesi lâzımdır.” 


SAVCI GERÇEĞİ KABUL 
EDİYOR 
Savcı, avukatların itirazlarına 
karşı şu cevabı vermiştir : 
”Biz sendikaların politika yap- 
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Türk-İş Hukuk işleri 
Merkezi kuruldu 


Türk - İş Hukuk İşleri Merkezi kurulmuş ve Merkezin başına Avukat Orhan Apaydın getirilmiştir. 

Büronun kurulması ile ilgili olarak, Türk - İş 
merkezi teşkilata şu genelgeyi yayınlamıştır. 


”Konfederasyonumuz, yurdumuzda çalışma düzenimizi ayar. 
layan son yasaların çıkışmdan bu yana, tatbikatta birçok hukuki 
problemlerle karşılaşmıştır. Bu problemler, Konfederasyn bünyesinden, Federasyonlara, Sendikalara ve mahalli şubelere inil. 
dikçe artmakta ve çözümlenmesi zorlaşmaktadır. Yasaların tatbikatından doğan hukuki anlaşmazlıkların halli, anlaşmazlıklara 
daha ilk kademede el atmakla kolaylaşmaktadır. Ancak, bugüne 
kadar anlaşmazlıkların halli için bölgesel üniteler tarafından elde 
edilen kararlar tetkik edildiğinde görülmüştür ki, kararlar birbiri. 
ni tutmamakta ve sendikacılarla işverenler bu değişik kararlar 
karktısında türlü çıkmazlardan kurtulamamaktadırlar, 


Bilhassa son hukuki çelişmeler sonucu, Konfederasyonumuzda 
bir Hukuk İşleri Merkezi kurulması zorunluğunu hisseden İcra 
Heyeti, adı geçen organın kurulmasına karar vermiştir. İş davalarında özel bir ihtisası olan Avukat Orhan Apaydın yönetiminde 
TÜRK - İŞ HUKUK İŞLERİ MERKEZİ çalışmalarına başlamıştır. 


İş hukuku ile ilgili mevzuatın uygulanmasında işçi yararına 
içtihatların elde edilebilmesi için ,teşkilâtınız ile Konfederasyon 
Hukuk İşteri Merkezi arasında sürekli bir ilişki kurulmasındaki 
zorunluk açıktır. Bu sebeple; 


Teşkilâtınız tarafından ihtilâflı veya tereddüdü mucip 
22 konularda, hukuk İşleri Merkezi'nden behemahal mü. 
talâa Alınması, 
ga Önemli davaların duruşma safhalarında Hukuk İşleri 
| Merkezi'nin mutlaka haberdar edilmesi, 
Mahkeme kararlarından ve Bölge Çalışma Müdürlük. 
© lerinin kararlarından birer süretinin derhal Hukuk 


İşleri Merkezine gönderilmesi, 
bütün teşkilâttan önemle rica olunur. Böylece, iş hukuku ile ilgili 
mevzuatın uygulanmasında, teşkilâtımızın yargı organlarına baş. 
vurmadan önce Türk . İş Hukuk İşleri Merkezinden mütalâa alarak ve almacak i mütalâalardan sonra harekete geçerek dava aç. 
malarının bundan böyle, değişik kararlara muhatap olmamaları 
bakımından olumlu sonuçlar vereceği kanısındayız.” 


Yargıtay ve Danıştay'a intikal eden konularda, davammn konusu özetlenerek, dosya numarası ve sevk tarihi 
vakit geciktirilmeksizin Hukuk İşleri Merkezi'ne bildi. 
rilmesi, 


mak haklarını tanıyoruz. Sendikalar, önseçim müddetinde de millet. 
vekilleri aleyhinde prpoganda yapa. 
bilirler. Adayların seçilmemesi için 
faaliyette bulunabilirler. Ancak, Si. 
yasi Partiler Kanununda bir geçici 
madde vardır. Sendikaların bu faali. 
yette bulunabilmeleri için siyasi 
partiler kanununun buna ait hük- 


LL a > ی‎ af ی‎ 


münün yürürlüğe girmesi lâzımdır. 
Bu da alu ay sonra mümkündür.” 

Savcının bucevabına karşı Or. 
han Apaydın savcının kanun madda. 
sini yanlış anladığını ve mantığa aykırı yorumladığını ileri sürmüştür. 

Mahkeme, avukatların istediği 
delillerin celbi için duruşmayı bir 
başka güne bırakılmıştır. 
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YARGITAY'IN KARARI 
Türk-iş pa 


k 8 YARGITAY 

işverenleri 2 Hukuk. Dairesi 
Esas No. : 8425 
Karar No. : 8230 

uyardı Mahkemesi : Gebze Asliye Hukuk Hâkimliği (İŞ) 

| Tarihi 12/8/1965 

Numarası 123/73 
İtiraz eden : Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi 
Vekili Avukat Selçuk Tuzlalı 


9 uncu Hukuk 


Karşı taraf : Türkiye Şişe, Cam ve Kristal Sanayii İşçileri (Kris- 


E e m a m 


l argıtay 
| Dairesinin iş kdu esasına 


göre, kurulu sendikaların 
Toplu İş Sözleşmesi yapamıyacaklarına dair verdiği ve sendikaların 
müşkül durumda kalmasına, Toplu 
Sözleşme düzeninin tamamen altüst olmasına yol açacak, karar, aynı 
daire tarafından 1 Ekim günü de. 
giştirilmiştir. 
Yargıtay'ın bu kararı ile ilğili 
olarak Türk - İş şu bildiriyi ya. 
yınlamıştır : 


3 Yargıtay 9 uncu Daire, bun- 
N X dan evvel verdiği ve konu 

ile ilgisi olmadığı için bir 
karar niteliği taşımayan «İşkolu esasına göre kurulu sendikaların işyerleri seviyesinde toplu sözleşme 
yapamıyacakları» yolundaki müta. 
lâayı yeniden ve derinliğine incelemiş, 1 Ekim günü, işkolu sendika. 
larının işyerlerinde Toplu Sözleşme yapabilecekleri hususunu kesin 
olarak karara bağlamıştır. 

Türk . İş, daha önce de be. 
lirttiği gibi, Yargıtay'ın âdil karar 
vereceğinden asla şüphe etmemiş 
ve sonucu, Yüksek Mahkeme'ye 
güvenerek beklemişti, Karar, Yasa 
larımıza uygun olarak ve en âdil öl. 
çüler içinde çıkmıştır. 

Ancak, Yargıtay'ın önceki mü. 
talâası ile, şimdiki karar arasında 
geçen süre içinde, işverenlerin toplu sözleşme düzenini sarsmak için 
fırsat kolladıkları görülmüştür. 

Bu sakim zihniyeti teessüfle 
karşılamamak mümkün değildir. 

Bir çok işverenler, işkolu sendikalarının, işyerlerinde toplu Söz. 
leşme yapmaları konusunda, bugüne kadar, hiçbir tereddütleri olma. 
masına rağmen, fırsattan istifadeye 
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tal-İş) Sendikası 
İTİRAZIN KONUSU: Türkiye Şişe, Cam ve Seramik Sanayii İşçileri 
Sendikası ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi arasında 
işkolu seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapılmış iken; Türkiye Şişe, 
Cam ve Kristal Sanayii İşçileri Sendikasının, aynı işkolundaki Çayırova Cam Fabrikasında işyeri esasına göre toplu sözleşme yapmak üzere çağırıda bulunduğu, buna itirazcı Şirketçe yetki itirazı 
yapıldığı, Bölge Çalışma Müdürlüğünce, çağırıda bulunan sendikanın o işyerinde çoğunluğu temsil ettiği ve binnetice işyeri seviyesinde toplu sözleşme yapmak üzere çağırıda bulunan Sendikanın yetkili 
olduğu ileeri sürülerek, 29/7/1965 günlü ve 125 sayılı kararı ile yetki 
itirazının reddine dair verilen kararın iptaline karar verilmesi isteğinden ibarettir, 
KARAR : Mahkemece, 275 sayılı yasada işkolu seviyesinde yapılan bir 
toplu iş sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu süre içinde aynı işkoluna dahil bir işyerinde işyeri seviyesinde yeni bir toplu sözleşme yapılamıyacağı yolunda bir hüküm bulunmadığından itirazın reddine 
karar verilmiştir. İşyerinin tavzih isteği üzerine mahkemece verilen 
6/9/1965 tarihli kararda işkolu seviyesinde toplu sözleşme yapıldıktan sonra işyeri seviyesinde de toplu sözleşme yapılabileceğine ilişkin karar fıkrasının yetki uyuşmazlığı ile ilgisi bulunmadığı belirti. 
lerek, kararın bu kısmının temyiz edilebileceği açıklanmıştır. 
TEMYİZ EDEN : Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi 
adına Avukat Selçuk Tuzlalı. 
YARGITAY KARARI 

— Tarafların iddia ve savunmalarından ve dosyadaki yazlardan uyuşmazlığın bir yönden toplu sözleşmeye çağırıda bulunan sendikanın işyerindeki işçilerin çoğunluğunu 
sağlamadığına ve ayrıca toplu iş sözleşmesi yapma yeterliği (ehliyeti) bulunmadığına, diğer yönden işkolu esasına göre bir toplu iş 
sözleşmesi yapıldıktan sonra işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmesi 
yapılıp yapılamıyacağma ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

İş Mahkemesi 12/8/1965 tarihli kararı ile itirazları reddetmiş ve 
kararının kesin olduğunu bildirmiştir. İşverenin tavzih isteği üze. 
rine, verdiği 6/9/1965 tarihli kararı ile de işkolu seviyesinde toplu 
sözleşme yapıldıktan sonra işyeri seviyesinde dahi toplu iş sözleşmesi yapılabileceğine ilişkin olan kararmın yetki uyuşmazlığı ile ik 
gisi bulunmadığına değinerek kararının bu kısmının temyiz! edilebileceğini açıklamıştır. İşveren tavzih dilekçesine dairenin 17/6/1965 


kalkışmışlar, toplu sözleşme çağrılarına itiraz etmişlerdir. 

Toplu Sözleşme düzeni, herşeyden önce iyi niyet esasına bağlı 
olmalı, tarafların anlayışı ile yürütülmelidir, Sendikalarımız bugüne 


kadar, bu anlayışla hareket etmiş. 
lerdir. Oysa, karar niteliği olma. 
yan bir mütalâaya sarılarak, toplu 
sözleşme düzenini yıkmaya çalışan 
işverenler göstermişlerdir ki, toplu 
sözleşme yapmayı kanuni zorunluk 
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“ Kuruluş şekline bakılmaksızın çağrıda bulunan sendikanın, 9 İşyarinda çalışan İşçilerin çoğunluğunu temsil etmiş bulunması, toplu sözleşme yetkisinin tesbitinde yeterli sayılmak gerekir.” 


tarihli ve 4612/5416 sayılı kararını da eklemiştir. Gerçekten anılan 
kararın gerekçesinde, işkolu esasına göre kurulmuş bir işçi sendikasının işyeri esasına göre toplu sözleşme yapmaya yetkili bulunmadığı düşüncesine de yer verilmiştir. Ancak, bu düşünce söz konusu kararla çözümlenen uyuşmazlık ile ilgili bulunmadığından ve 
burada toplu sözleşme yapma yeterliği (ehliyeti) söz konusu bulunduğundan konu yeniden incelenmiştir. 1/7/1963 günlü ve 275 sayılı 
yasanın 7. maddesinin 1. bendinin 1. fıkrasında işkolu esasına göre, 
2. fıkrasında işyeri esasma göre toplu iş sözleşmesi yapmaya yet. 
kili işçi teşekülleri gösterilmiştir. Bu hükümlerle bir işkolunda çalıŞan işçilerin çoğunluğunu temsil eden işçi federasyonu ile işkolu 
esasma göre kurulmuş bir işçi sendikasının o işkolundaki işyerlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi sadece o işyerinde 
çoğunluğu temsil eden sendikaya tanınmıştır. İşyeri esasına göre 
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tesbitinde oçağırıda bulunan 


sendikanın işyeri esasma göre kurulmuş bir sendika olacağını gös- 


teren bir hüküm anılan yasada yer almamış ve 15/7/1963 günlü ve 
274 sayılı Sendikalar Yasasında da böyle bir ayırım yapılmamıştır, 
O halde kuruluş şekline bakılmaksızın çağırıda bulunan sendikanın, o işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil etmiş bulun- 


ması, toplu sözleşme yetkisinin tesbitinde yeterli sayılmak gerekir. 


— Bir işkolunda toplu iş sözleşmesi yapıldıktan sonra o 

işkolu içindeki işyerleri için toplu sözleşme yapılıp yapı 

lamıyacağı konusundaki uyuşmazlığı inceleyen mahkeme, 
yasada engelleyici bir küküm bulunmadığını bildirerek bu itirazı da 
reddetmiştir. Gerçekten işkolu esasına göre, toplu iş sözleşmesi yapıldıktan sonra o işkoluna dahil işyeileri için toplu sözleşme yapılamıyacağmı gösteren bir hüküm yasaya konulmamıştır. Yasa ile 
kabul edilen sisteme göre; hem işkolu, hem de işyeri için toplu 
sözleşme yapılabileceği esası benimsenmiştir. Esasen işkolu seviyesinde yapılan toplu iş sözleşmelerine o işkolu içindeki işyerlerinin özelliklerini kapsayan hükümlerin konulması çoğu kez mümkün olamaz. 
O halde, işkolu esasına göre, bir toplu iş sözleşmesi yapıldıktan 
sonra diğer şartlar da gerçekleşirse o işkolundaki işverlerinin özelliği ile ilgili bulunmak şartıyla o işyeri için toplu sözleşme yapılabileceği düşüncesine yer vermek gerekir. Burada 275 sayılı Yasanın 
20. maddesinin 10. bendindeki yasak hüküm karşısında işyeri esasma göre, toplu sözleşme yapılamıyacağı yollu bir düşünceye yer 
verilmesi söz konusu olamaz. Çünkü, anılan yasak hiiküm 19. mad. 
denin 2. bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplu iş sözleşmesi süresi içinde greve başvurulamıyacağına ilişkindir. Az önce de 
açıklandığı üzere işyeri esasına göre yapılacak toplu sözleşme o 
işyerinin özelliği ile ilgili olacağı için anılan yasak hükmün uygulanması söz konusu olamaz. 

Mahkemece uyuşmazlığın esası hakkında verilen karar temyiz edilmediği için kesinleşmiş ve tavzih isteği üzerine verilen ka. 
rara yöneliilen itirazlar da yerinde görülmemiştir. O halde temyiz 
itirazlarının reddine ve kararın onanmasına karar verilmelidir. 
SONUÇ; : İtirazların reddine ve temyiz edilen kararın ONANMASI 
NA 1/10/1955 gününde oybirliği “le Karar verildi. 


yüzünden, kabul etmektedirler. Herhangi bir fırsat çıksa, görülüyor 
ki, işverenler toplu sözleşme düze. 
ninden kurtulmak için herşeyi yapacaklardır. 

Bu yanlış bir zihniyettir. 
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İşverenlerin önce işçi ve sendikalar kadar iyi niyet sahibi olmaları gerekir. Bu takdirdedir ki, toplu 
sözleşme düzeni memlekete fayda. 
lar sağlıyabilir. 


Yargıtay'ın mütalâasını, bu zih 


niyetin ortaya çıkmasını sağladığı 
için faydalı olmuş sayıyor ve işve. 
renleri uyarıyoruz; ZİH. 
NİYETİNİZİ DEĞİŞTİR © g 
MELİSİNİZ. 


DEMİŞTİK Kİ... 


Hatırlarda olduğu üzere, bu 
konuya dergimizin geçen sayısında 
«sunuş» başlığı altında değinmiş 
ve kararın değişeceğinden şüphe etmediğimizi belirtmiştik. Şöyle di. 
yorduk Sunuş'ta : 


rının meydana getirdiği 


bu yüksek mahkeme, her zaman 
fikirlere saygılı olmuş, her fii 
dinlemiş ve her gerektiğinde kararlarını yeniden gözden geçirmiştir. 
Bu anlayış ve tutumdur ki, Yargı 
tayı, bağımsız Türk Adliyesinin 
sembolü haline getirmiştir. 


Gerçekten, Türk Adliye. 
sinin en mümtaz simala. 


Bazı müesseseler vardır ki, rejimin teminatı yolunda, her yurttaşa güven vermektedirler. Bu mies. 
seselerin önde gelenlerinden biri de 
Yargıtay'dır. Bu güven yurttaşta 
nasıl yerleşmiştir. Bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi, bu yüksek 
mahkemenin, en doğru ve âdil ka. 
rarı verebilmek gayreti içinde bu. 
lunduğunun bilinmesidir. Bunun ya. 
nı sira, gene bilinmektedir ki, nere. 
den gelirse ogeisin, herhangi bir 
baskı teşebbüsünün, kapısından gi 
remiyeceği kuruluşlardan birisidir 
Yargıtay. Hiçbir kimse çıkıp diye. 
mez ki, «Yargtay, şu ya da bu kararını herhangi bir baskının fesi. 
rinde kalarak vermiştir.» 


Bu gerçekleri sendikacılar da 
bilmektedirler. Ama ne var ki, 
sendikacılar şu anda, tehlikede bu 
lunan toplu sözleşme düzeninin 
sarsılmasının, çalışma hayatımızda 
yaratacağı huzursuzluğun endişesi 
içindedirler. Ve bu yüzden de, bil 
dikleri gerçekleri dahi katırlama- 


maktadırlar. 


Türk - iş Dergisi, bir kere daha doğruyu yazmanın kıvancını duymaktadır, 


Sendikacılarımızdan, 
bu gerçeği gözden uzak 
tutmamalarım istiyoruz. 
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TÜRKİYE n. e 


لمانا 


UL 


0-3-2 


Türk - İş Başkanı Seyfi 
Demirsoy, beraberinde, Yol- 
İş Başkanı Halit Mısırlıoğlu, Türk - İş Eğitim Direktörü Ferit Azkara ,Türk - İş 
Teknisiyeni Hulusi Şendoğdu olduğu halde, Eylül ayı 
içinde Suriye ve İrak'ta 
bir gezi yapmıştır. Hükürmet adamları ve sendikacıların daveti üzerine yapılan 
bu gezi ekim ayının ilk günlerinde bitmiştir. Dergimiz- 
de bu sayıdan itibaren 
Başkanın gezisi ile ilgili 
notları sunmaya başlıyoruz. 


Ferit Azkara 


TÜRK-İŞ EĞİTİM 
BÜROSU DİREKTÖRÜ 


BÍR 
GEZİDEN 
NOTLAR 


Suriye'de Türk 
Sendikacıları 


S si, yüzündeki Halep çıbanı ve kendisine has 
iri bıyıkları ile bugünkü Suriye'de ziyadesiyle popüler bir sima. Aslen Latakia'lı, ve Konfederasyon Başkanı olmadan evvel Latakia Liman - Dok İşçileri Sendikası'nın Başkanı olan Khaled El-lundi'yi ilk defa 
geçen ILO Kongresi esnasında Cenevre'de tanımıştık. 


uriye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Baş- 


Bütün seyakatimiz boyunca kendisi ve Teşkilâtı 
mensubu bütün Suriyeli kardeş sendikacılardan görmüş olduğumuz aşırı dostluk, hakiki kardeşlik ve 
yüksek misafirperverliği bu vesile ile bir defa daha 
yadetmek, şükranlarımızın en mütevazi bir karşılığı 
olacaktır. 


SEYAHAT BAŞLIYOR 


Eylül 1965 günü Başkan Demirsoy, Yol-İş 
Federasyonu Başkanı Halit Mısırlıoğlu, ben 
ve Türk-İş Teknisyeni Hulusi Şendoğdu'dan 


müteşekkil dört kişilik kafile emektar minibüs 
Wolksvagen'e atlıyarak önce Suriye ve daha sonra 


SURİYELİ SENDİKACILAR — Hama halkı da, bütün Suriyeliler gibi, çok misafirperver; hele, ağırladıkları, Türk olunca ,bu misafirperverlik büsbütün başka oluyor. Türk 
sendikacılarının durumu ise, büsbütün değişikti. Hama'lı sendikacılar, Türk sendikacı 
kardeşlerine eşi görülmemiş yakınlık gösterdiler. 
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Irak'a müteveccihen yola koyulduk, Bütün yol boyunca, şimdiye kadarki seyahatlerimizin aksine bu 
defa Suriye ve Irak gibi tipik iki orta şark memleketini ziyaret etmek üzere olduğumuzu düşünüyor, 
bu memleketlerin ahalisi, ahalinin yaşayışı, sanayileşme durumu ve bilhassa Suriye ve Irak'ta son ihtilâl hareketlerinden sonra sendikacılığın ne gibi bir 
mecraya girmiş olduğunu görmeyi merak ve heye. 
canla bekliyorduk. Doğrusunu itiraf etmek gerekirse, 
Suriye halkının Türklere karşı olan davranışları hakkında o zamana kadar duyduklarımızın da pek müs. 
bet olmaması heyecanımızı arttıran sebepler arasında idi. 


Kafamızdaki bu istifhamlarla 6 Eylül günü Halep'e geldik. Fesli, sarıklı insanları, yüzleri peçeli ve 
çarşaflı kadınları, tramvayları ve çoğu Türkçe bilen 
nüfusu ile Halep, gözlerimizin önünde eski İstanbul'u 
tasvir eden yağlıboya (tablolardan birini canlandırıyordu. Eli yüzü biraz düzgünce bir kahvehaneye 
uğrayarak, adetâ beyinlerimizi hoplatan demli çaylarımızı yudumlamaya başladık. Tam bu sırada hal 
ve tavrı ile kahvenin sahibi olduğu anlaşılan iri yarı bir adam, bozuk Türkçesi ile bizleri selâmlamak 
için aklına gelen bütün kelimeleri peşipeşine sıra. 
lıyarak yanımıza yaklaştı. Türk olduğumuzu öğrenmekten büyük sevinç duyduğunu sözleri ve işyerinin bütün malüm imkânları (çay, kahve, limonata, 
gazoz) ile ortaya koyan Ermeni kahveci tahmin ederim, seyahatimizin uzun zaman unutamıyacağımız 
simalarından birisi olacaktır. 


Halep'e geldiğimizde vakit saat 13.00 sıralarında 
idi, Bizim standartlarımıza göre midelerin zil çaldığı 
bir saat. Kahvehane ile otomobilimizi park ettiğimiz 
meydan arasındaki takriben 150 — 200 metrelik bir 
mesafeyi, yürüyerek ve her metresine bir kebapçı 
dükkânı isabet eden bir kebapçı sitesi içinden katettiğimizi de ilâve edersem, o saatlerde midelerimizin içinde bulunduğu vahim durumu tahmin edersiniz. Bu yazıyı, günün ters bir saatinde okumanı ihtimalini nazarı itibare alarak, hazım sistemlerinizde 
amansız bir iş uyuşmazlığı zuhur etmesine sebebol. 
mamak için müsaade ederseniz hemen yola çıkalım. 
İstikamet Şam.. Bizlere yol güzergâhı hakkında dili 
döndüğü kadar malümat veren Ermeni kahveci ile 
vedalaştıktan sonra Şam'a hareket ediyoruz. Ermeni 
kahvecinin bidlere gösterdiği yakınlık hepimizi pek 
teshir etmişti. Suriye seyahatimiz esnasında, Suriye 
ermenilerindeki Türk sevgi ve hayranlığının sadece 
o gün karşılaşmış olduğumuz kahveciye has bir tutum olmadığını anladık, Suriye ermenileri her fırsatta Türkiyeli olduklarmı belirtmekten ve Türkçe konuşmaktan büyük zevk aliyorlar. Şam'a vasıl oluncaya kadar yol -. * güzergâhı üstünde iki büyük şehirden geçiyor yolumuz. Hama ve Homs. Homs pek şirin bir vilâyet, şehrin tam ortasından geçen Aşi nehri bu şehre ve civarına hayat veriyor. Nehir üzerine 
inşa edilen bir baraj ve sulama tesisleri, su sayesin 
de kızgın çöl toprağının nekadar cömert olabileceğini o kadar güzel gösteriyor ki. Sulanan tarlalardaki 
pamuklar, âdetâ insan boyuna yaklaşıyor. Baraj su. 
larının tesir sahasından uzaklaştıkça da, yağmur suları sayesinde toprak yüzeyine çıkmağa muvaffak 
olmuş kavruk, cılız buğday ve pamuk tarlalarına rağmen çöl bütün vahşetiyle varlığını hissettiriyor. Güneş âdeta arabamızın üstünde bedava seyahat eden 
bir yolcu kadar bize yakın. Gözlerimizin önünde ala- 


TÜRK-İŞ KASIM 1965 


SERAMİK FABRİKASINI ZIYARET — Komşumuz Suriye'nin sınaileşme alanında yapmış olduğu hamleler, bazen sendikacılarımızın hayretlerini uyandırmıştır. Mevcut nizam, sanayileşme yolunda esaslı hamleler yapmış, fakat, Suriye'ye de 
çok şeyler kaybettirmiştir. 


bildiğine uzanan ve sıcaktan kapaklarını zorlukla aralıyabildiğimiz gözlerimize, üzerinde yer yer su birikintileri varmış hissini veren siyah asfalt yol, sanki 
birazdan buhar olacakmış gibi geliyor bize. Ve son: 
ra tarihi su çarkı ile meşhur Hama ve nihayet Şam'a 
vasıl oluyoruz. Saat gecenin 10.30 u. Şam 1 milyon 
nüfuslu ve epey bakımlı bir şehir. Rengârenk ışıkları ile pırıl pırıl yanan Şam'ın gece manzarasının güzelliği, günlük zindeliğini tamamen kaybetmiş ve yor. 
gun vücutlarımızı ancak yataklarımıza kadar sevkeedebilecek bir ihtiyata sahip gözlerimizi dahi büyülüyor. 


Ertesi gün kalktığımızda ilk işimiz Türk Sefa 
reti ile temas etmek oluyor. Sayın Büyükelçinin, 
tamamen Türk eşyaları ile döşeli ve Büyük Ata 
türk'ün portresi asılı odasında kahvelerimizi içerken. Puye hakkında; Suriyg'deki Türk Kolonisi 
nin Suriye ve Suriyeliler hakkında verdiği izahatı 
dinliyoruz. Türkler pek sevilmez burada dikkatli 
olun diyorlar. Sonra gerek Türkiye ve gerekse bütün Arap memleketlerinin hassas olduğu İsrail ve 
Palestin meselesi hakkında bilgi alıyoruz. Bu sırada Türk ekibinin Suriye'ye gelmiş olduğu haberi 
çoktan ortaya yayılmış ve Suriyeli kardeş sendikacılar çoktan Elçilikte izimizi keşfetmişlerdir. Nite. 
kim biraz sonra bütün seyahatimiz müddetince bize mihmandhrlıkla vazifelendirilen genç sendikacı 
Haysam ve Türkçe bildiği için bilhassa seçilen Ar- 
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bir , 
geriden 
noliar 


DEVAM 


navuf asıllı şoför Yasin son model bir araba ile Se- 


farethanenin önünde bizi beklemektedirler. Bu 
noktada, biraz da şoförümüz Yasin hakkında sizlere bilgi vermek hem her an hatırası gözlerimizin 
önünde canlanan Arnavut asıllı, mert şoförümüz 
Yasime olan şükran borcumuzu zikretmek, hem de 
Suriye'deki ikinci mühim azınlık hakkında sizlere 
biraz bilgi vermek için bir vesile olacaktır. Şoför 
Yasin, babası Türkiye'den giderek Suriye'ye yerleşmiş Arnavut asıllı bir Türk. Suriye'de Türkiye'den 
gitme pek çok da Arnavut var. Türklüklerini, Türkiye'ye ve Türklere olan sevgilerini hiç kaybetmemişler. 


SURİYE SENDİKACILARI İLE İLK 
TEMAS 


uriye İşçi Sendikaları (Konfederasyonu 

Merkez binası biraz eskice bir bina. Binanın birinci katı, Konfederasyon'un o yayın 
organı olan ve 15 günde bir yayınlanan gazeteye 
ayrılmış. Binaya girdiğimiz zaman dikkatimizi ilk 
çeken şey, giriş holündeki bir baştan öbür başa uzanan ve bizde ilkokul müsamerelerinde bol bol kul. 
lanılan renkli krapon kağıtlarından yapılmış çeşitli renk ve şekillerdeki kağıtlar oldu. Binanın hertarafından salkım salkım sarkan bu renkli kağıtlar, 
Başkan Demirsoy'un gelişi münasebefiyle, Suriyeli 
kardeş sendikacıların eski Konfederasyon binasını 


göze hoşgöstermek hususundaki mütevazi gayretleri kadar, bu memlekette, halkın cicili bicili şeylere olan zaafı hakkında da insana bir fikir veriyor. 
Dostlarımızın bu zaafına daha evvel çeşitli vesilelerle şahit olmuştuk. Meselâ yol boyunca gördüğümüz devasa yük kamyonları önlerine monte edilmiş çeşitli desenlerdeki ağır demir parmaklıklar, 
rengârenk ampuller, resimler, her taraflarından âdetâ fışkırıyormuş hissini veren plâstik çiçekler, 
resimler ve yazılarla (herhalde maşallah, evvelallah, 
eyvallah, inşallah, eyvah, yallah yallah manâsma 
geliyorlardı) ilerden gelirlerken, hele üzerlerine ev 
eşyası falan Oo yüklenmişse, içine yeni kiracı taşım 
mış yürüyen yazlık bir köşkü andırıyorlardı. Konfederasyon binasında dikkatimizi çeken ikinci şey, 
bir işçi ile askeri elele tutuşmuş olarak gösteren 
ve Suriye'deki son ihtilâl hareketinin mahiyetini 
belirten bir heykel oldu. İçeriye girdiğimiz zaman 
başta Konfederasyon Başkanı Halit El-Jundi ol. 
mak üzere bütün Suriyeli sendikacılar, bizi ayakta 
bekler bulduk. Hiçbir zaman unutamıyacağımız 
bir şekilde karşıladılar bizi. Gelişimi hakkm- 
da zamanında haber vermediğimiz için bizi karşılayamadıklarını ve üzüntülerini belirttiler. Bizi bağırlarına basarken göstermiş oldukları riyasız 
sevgi ve «dost kardeş Türkiye'nin müslüman sem 
dikacıları, Allaha çok şükür, bu günleri bize gösterdi» kelimeleriyle ifade etmeye çalıştıkları sevinç 
ve heyecanları o kadar barizdi ki. f 

SURİYE'DEKİ SON İHTİLÂL HAREKETİ 


ve SURİYE İŞÇİ HAREKETİ 
ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ 


onfederasyon da bizlere teker teker takdim 
olunan, çeşitli işkollarındaki milli sendika 
başkanlarının herbirisinin hem Konfederasyon İdare Heyeti azası ve hem de Suriye Millet Meclisinde milletvekili olduklarını öğrendik. Vakıa, bugünkü rejim Suriye sendikacılık hareketi mensuplarına büyük imtiyazlar tanımış, Millet Meclisindeki 95 milletvekilliğinin 37 si sendikacılara tahsis edilmiş, Konfe- 


İİ, 


PETROL RAFİNERİSİNDE — Türk sendikacılar heyeti, Homs'da petrol rafineri tesislerini geziyor. Bu tesislerin kuruluşunda, yabancı uzmanlardan geniş ölçüde yararlanılmış, zamanla, yabancı 
uzmanların yerini, yerli teknik personel almıştır. Halen, rafineride sadece bir Çek uzman çalış- 


maktadır. Onun süresi de iki yıl sonra bitecektir. 


22 


KASIM 1965 TÜRK-İŞ 


derasyon İdare Heyetinin İ5 üyesi otomatikman Meclise girmiş. Konfederasyon dışında bir kuruluş olan 
Ziraat İşçileri Federasyonundan 13 kişi, Öğretmenler Federasyonundan 3 ve Kadınlar Derneğinden 6 
kişi Meclise girmiş. Çalışma Bakanı işçi, yeni hükürmetin ayrıca 6 Bakanlığının işçilere tahsis edileceği 
söyleniyor, Bununla beraber bugünkü Suriye'de, Hükümet idaresine işçiler aşağı yukarı hâkim durumdalar. Devlet idaresi ile sendika idaresi, devlet politikası ile sendika politikası, işçi hakları ile işveren 
hak ve imtiyazları hercümerc olmuş ki, hakiki an. 
lamda sendikacılığı bugünün Suriyesinde biz pek 
göremedik. Sendikacının politikacı, işçinin Hükümet, 
Devletin işveren, işverenin aynı zamanda işçi olmasının en acı sonuçlarını Suriye'de gördük. Ücretlerin 
asgari ve azami olarak tesbit edilmiş olduğu Suriye”- 
de, işçinin bütün tesellisi kârdan % 25 nisbetinde 
bir hisse alabilmek. Kârdan bir kenara ayrılacak 
cem'an % 25 nisbetindeki bir meblağ sene sonunda 
işçilere prim şeklinde intikal ettiriliyormuş. Bu miktarın tevziinde işçinin çalıştığı işin önemi, yıpranma 
derecesi, hizmet süresi ve diğer bazı kıstasların nazarı itibare alındığı da hesaba katılırsa, zaten kanun 
mevzuu olan bu sistem dışında, geniş imtiyazlara 
sahip olduğu intibaıı veren sendikacılık hareketinin 
işçiye ne getirdiği doğrusu bizleri epey düşündürdü. 
Bugünkü rejimde, devletleştirilen işyerlerinin, işçisine kârdan % 25 hisse dağıtacak rantabl bir çalışma 
yapıp yapamadıkları ise ayrı mesele ve biraz sonra 
bu konudaki acı müşahadelerimizi de anlatacağım. 


KÂRA İŞTİRAK PLÂNI ve DEVLETLEŞTİ- 
RİLMİŞ İŞYERLERİNDE İŞÇİNİN İŞYE- 
RİNİN SEVK VE İDARESİNE İŞTİRAKİ 


R antabl durumdaki bütün fabrikalar bugün 
devlete maledilmiş. Fabrika sahipleri hususi 
şahıslara devlet, fabrikalarının bedelini 40 
sene vade ile (faizsiz) ödüyormuş. İstedikleri takdirde mal sahiplerine fabrikada bir işde temin ediliyor. İşyerinin idaresi 7 kişilik bir İdare Meclisi tarafından deruhte ediliyor.. 7 kişilik İdare Meclisi azalarından dördü işyerinde çalışan işçi, diğer 3 ü ise 
işveren vekili sıfatındaki mühendis, teknisyen vesaireden teşekkül ediyor. İdare Meclisinde görev alacak işçi 
lerin seçimle tesbit edildiği söylenildi. Fakat seçime 
iştirak edenlerin vasıfları pek zikrolunmadı. İş idaresinde ehliyetsiz, teknik bilgilerden yoksun ve, üzüntü ile kaydedelim, fazlasıyla şımarmış işçi temsilcilerinin yanında fabrikanın anahtar elemanlarının 
gölge gibi dolaştığı bir işyerinde prodüktivite artı. 
şından da bahsedilmesi doğrusu bizde dünyanın 9 
uncu harikası (Dünyamn 8 inci harikasından Irak sayahatini naklederken bahsedeceğim) ile karşılaştığımız intibaı;ı verdi. Kimi yerde bu sistem sayesinde 
kâr nisbetinde % 30 bir artış, kimi yerde eski durumun idare edildiği ifade olundu. Müşahedelerimizin 
sonuçlarını ustalıkla ve çeşitli vesilelerle aldığımız 
diğer bilgilerle birleştirmek suretiyle bizim elde ettiğimiz sonuç ise istihsalde iddiaların aksine en az % 
30 nisbetinde bir düşme olduğu merkezinde idi. 


SANAYİLEŞME DURUMU 


B ugünkü idare rejimi ne olursa olsun, Suriyenin sanayileşme yolunda mühim merhaleler katettiği gözle görülebilen bir hakikat 

idi. Bu sanayileşmenin, payesi hususi teşebbüse mal- 
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HAMA SENDİKALAR BİRLİĞİ MERKEZİNDE 

— Türk sendikacıları Hamada Sendikalar Birliği 

merkezini ziyaret ettiler ve Birlik yöneticilerine 

bir Türk-İş f#lâması hediye ettiler. Bu hediye, 

Hama'lı sendikacıları ziyadesiyle hislendirdi ve 
flâma baş köşeye asıldı. 


E ل‎ n 

HAMADA TARİHİ SU ÇARKI — Hama'nm su ihtiyacı, asırlarca, bu su çarka ile giderilmiş. Zaman 

zaman tamir ihtiyacı göstermesine rağmen, bu 

müzelik çark, hâla işe yarıyor ve şehre su temin 
eden modern tesislere yardımcı oluyor, 


edilmesi gereken eski bir mazisi olduğunu da ilâve 
etmem lâzım, fakat mevcut nizam, sanayileşme yolunda esaslı hamleler yapmış Suriye'ye maalesef çok 
şeyler kaybettirmiş. Temenni edelim bu ilk şaşkın. 
lik ve aşırılık zamanla geçer ve mesul kimseler mevcut nizama memleket gerçeklerine ve memleket 
menfaatlerine uygun bir veçhe verirler. 


GELECEK YAZI 


Suriyede iş 
disiplini 
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iŞÇi UĞRETLERİ VE 
YIYECEK FiYATLARI 


kiye de de işçi ücretleri ile yiyecek fiatları 

arasında bir dengesizlik ve işçinin zararına 

olduğu kadar, milli ekonomiye de kötü etkiler yapan bir ahenksizlik vardır. Bir taraftan, işçi 
ücretlerinin düşük ve bir taraftan da yiyeceklerin 
pahalı oluşuna bağlı bulunan bu durum ,bazı tedbirler almak suretiyle düzenlenmeyecek olursa, arzuladığımız kalkınma hızına bir türlü ulaşamayacak ve 
milli prodüktivite seviyesi düşük bir memleket olarak, bu gün bulunduğumuz noktadan daha da geriye 
gitme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağız. İşçi gurupları genel olarak dar gelirli insanlardan teşekkül 
ettiği için, bu vatandaşların yiyecek satın alma 
maksadı ile sarfettikleri para miktarı, gelirlerinin 
yarısını aşmakta ve böyle hareket edildiği zaman bile işçi ile ailesi efradının besin ihtiyacını optimal 
seviyede karşılamak mümkün olamamaktadır. Gereği 
gibi beslenmeyen ve çalışmak için muhtaç, olduğu 
besin maddelerini alamayan bir insanın ise deposunda benzini tükenen bir otomobil gibi belirli bir 
noktada yavaşlayacağını ve iş veriminin düşeceğini gayet iyi biliyoruz. İş için sarfettiği enerjiyi, besinleri ile karşılayamayan insanlar, çeşitli sebeplerle 
iş yapmaya zorlanacak olurlarsa, vücutlarında biriktirdikleri yağları ve daha sonra da proteinleri kullanarak (otofaji) zayıflamakta ve bu halin uzun müddet devamı işçi kadar işvereni de zarara sokan prodüktivite aksamalarına sebep olmaktadır. 


B ir çok geri kalmış ülkede olduğu gibi, Tür- 


Amerikalı araştırıcı Keys yaptığı bir araştırmada 
kötü beslenme şartları altında çalışan insanların zayıfladıklarını ve çeşitli zayıflama safhalarında sosyal davranış, uzun süre çalışma kabiliyeti, işverimi 
bakımından önemli aksamalara maruz kaldıklarını 
göstermiş bulunuyor. Bu araştırmanın sonuçları 
yan sayfadaki klişede özetlenmiş bulunmaktadır. 


Cetvelin tetkikinden kolayca anlaşılacağı veçhile 


24 


Osman N. KOÇTÜRK 


iyi beslenmeksizin işe zorlandığı için normal ağırlığının % 15 kadar altına düşen bir insanda ciddi sosyal davranış bozuklukları ortaya çıkmakta ve uzun 
süre çalışma kabiliyeti “o 30 nisbetinde azalırken, iş 
verimi yarı yarıya düşmektedir, Zayıflama nisbeti % 
20 ye ulaştığı zaman ise sosyal davranış çok ciddi denilebilecek kalıplara göre bozulur ve uzun süre çalışma kabiliyeti % 50, işverimi ise % 80 nisbetinde 
düşer. İşler bu hale geldiği zaman işçinin greve ve 
verim düştüğü için zarara girecek olan işverenin de 
lokavta teşebbüs etmesinden daha tabii birşey yoktur. Daha ileri dayıflama hallerinde ise işçinin 505- 
yal davranışının bitkinlik haline girdiği için zararsız 
bir hal aldığım buna Karşılık verimin % 90 — 95 
nisbetinde düştüğünü (görüyoruz. İşte geri (kalmış 
memleketlerde grev ve lokavtların sık sık ortaya çi- 


karak çalışma hayatını aksatmasına ve milli gelirin 
büyük zararlara uğramasına sebep olan faktörlerden 
biri budur. Bu memleketlerde hükümetler kadar işçi ve işveren teşekkülleri işçinin beslenmesi konusuyla ilgili olmadıklarından aldığı paranın büyük bir 
kısmını yiyecek maddesine yatırmasına rağmen karnı doymayan ve bu şartlar altında çalışmaya zorlanan işçiler ağırlık kaybeder ve bunun tabii bir neticesi olarak sosyal davranışlarını değiştirerek grevlere yönelirler. Uzun süre çalışma gücü ile işverimi- 
nin son derece düşmüş ve bundan dolayı maliyetin 
yükselmiş bulunması da işverenleri lokavtlara sürükler. Halbuki alınacak bazi tedbirlerle çalışanların işin icaplarına uygun bir şekilde beslenmelerini 
sağlamak ve bunu temin edici kanunlar ile işçi ve 


işvereni korurken, milli istihsal takatını da en üstün 
seviyeye ulaştırmak kabildir. Türkiyemizde 1960 yılından bu tarafa işçi ve işveren münasebetlerini bilhassa hukuki düzeyde, düzenleme maksadı iile bir 
çok kanunlar çıkarıldığını ve bu önemli meselenin 
ise bu güne kadar unutulduğunu üzüntü ile görüyoruz. Tarım ve Endüstri sektöründe çalışan milyonlarca insan bilgisizjik ve yokluğun hazırladığı bir 
ortam içinde hem miktar hem de Kalite bakımından yetersiz bir beslenme tarzıma uymakta, bundan 
sırasiyle toplum, işçi ve işveren zarar görmektedir. 
Oysaki İngiltere, Kanada ve Birleşik Amerika gibi 
ileri memleketlerin ikinci Dünya harbini izleyen devre içinde, o günkü şartları bizim bu gün içinde bulunduğumuz şartlardan çok daha mükemmel olmasına rağmen çalışanların beslenmesi konusuna ciddiyetle eğildiklerini ve bu gün bu meselenin tamamen 
halledilmiş ve bu memleketlerde insan gücünden 
mümkün olan en üstün nisbetlere göre faydalanmanın sağlanmış bulunulduğunu görüyoruz. 


Bundan dolayı bu ileri memleketlerde işçi ücretleri yüksek, işçinin karnını doyurmak için ayıracağı 
para miktarı kazancının 1/10 si seviyesindedir. Geri kalmış memleketler ise beslenme işlerine önem 
vermemenin ciddi sıkıntılarını henüz ogiderememiş 
ve çok arzulamalarına rağmen insan gücü kaynakları yetersiz olduğu için öngörülen kalkınma hızına bir 
türlü kavuşamamış bulunuyorlar. Bazı ileri ve geri 
kalmış toplumlarda hayvansal protein ve kalori bakımından sınıflandırılmış olan bir diyetle karnını 
doyurmak. için bir işçinin kaç saat çalışması gerektiği FAO tarafından etüd edilmiş ve alınan sonuçlar 
aşağıda özetlenmiştir. 


Bir Fabrika İşçisinin Karnını Doyurmak 
İçin Çalışmaya Mecbur Olduğu 
Süreyi Gösterir Tablo (*) 


Fakir Orta İyi 
Memleketler Diyet I Diyet II Diyet III 

Saat Saat Saat 
Hindistan 21 29 4.5 


Birleşik Amerika (0.2 02 04 


Görüldüğü gibi Hindistan'da bir işçi kendisine 
bir günde 2100 kalori ile 10 — 12 gram hayvansal 
protein sağlayacak olan yetersiz bir diyete (Diyet 1) 
göre beslenebilmek için 2.1 saat çalışmaya ve 3000 
kalori ile 40 — 45 gram hayvansal protein sağlayan 
bir diyete göre (Diyet 111( beslenebilmek için 4.5 
saat çalışmaya mecbur iken Bürleşik Amerikada bir 
işçi 12 dakika çalışarak karnını doyurabilmekte ve 
çok mükemmel bir kalıba göre beslendiği zaman ise 
çalışmaya mecbur olacağı süre 24 dakikaya çıkmaktadır. Bundan dolayı geri kalmış memleketler aç 
karnma çalışmaya mecbur, sosyal davranışları gayet 
reaksiyoner ve işverimi düşük işçilerle dolup taşmaktadır. Bu memleketler insanların bu şartlar altında çalışamayacaklarını ve işçilerle işverenler arasın 
daki anlaşmazlıkların sonu gelmeyeceğini henüz anlayamamış bulunuyorlar, Türkiyemizde bir kilo etin 9 
liraya satıldığını ve bir kilo pirincin 5 liraya tedarik 
edilebildiğini, işçi ücretlerinin ise 15 — 20 lira arasında değiştiğini düşünecek olursak şartlarımızın insan gücü bakımından % 7 hızla kalkınmaya pek elverişli olmadığı sonucuna kolaylıkla varabiliriz. Hatta işçi ile işveren arasındaki devamlı anlaşmazlıklar 
grev ve lokavt vakalarının ardının alınamayışı da 
bu suretle izah edilebilir. 


Koçtürk, Osman N., Türkiye'nin ve Dünyanın 


Beslenme ile İlgili Meseleleri, 1964 İstanbul, Sahife 
76 dan alınmıştır. 
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Uzun Sire Çalısma 
Yeğtneği Kayı 


Hafif miafi 
değişmeler 


Belirli meafi 
değişmeler 


Diddi orafi 
لان‎ 


Çak 4ه‎ 
arati 


Aol pelor 


Hafif menfi 


dayram alar 


(Koçtürk, Osman N. Türkiye'nin ve dünyanın 
beslenme ile ilgili meseleler. 1964, İstanbul) 


Bir işçimizin, işinin icaplarını yerine getirip bütün gücü ile çalışabilmesi için ne miktar yiyeceğe 
muhtaç olduğunu henüz bilemiyoruz. Karnını doyurmak için çalışmaya mecbur olduğu süre de meçhulümüzdür. Halbuki işçiler kendilerinden başka atlesi 
efradının yiyecek ihtiyaçlarını gereği gibi karşılamak 
ve giyim ile mesken için de para harcamak durumunda bulunuyorlar. Toplu (sözleşmelerde ücretin 
tayini, işçinin olduğu kadar işverenin de korunmasını sağlama bakımından önemli olan bu kriteryumlar bilinip, çalışanların temel ihtiyaçları bilimsel 
gerekçelere uygun bir şekilde karşılanmadıkça işçi 
meselelerinin çözümlenebileceğine inanmıyoruz. Yiyecek çalışan için en önemli muharrik etken ve 
ihmali her bakımdan caiz olmayan bir temel ihtiyaç 
maddesidir. İşçinin beslenmesi işinin hükümetler, 
işçi ve işveren teşekkülleri tarafından yakın gelecekte lâyık olduğu önem ve ciddiyetle ele alınacağını 
tahmin ediyoruz. Bu teşebbüs bu güne kadar halledemediğimiz bir çok meselenin kolayca hallini sağlarken milli üretim gücümüzü artıracak ve kalkınmamuzı hızlandıracaktır. 
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e |‏ ف 


Tarımda çalışanların 


sosyal 


a‏ سس ير 


rüvenlik 


yönünden nitelikleri 


Birinci beş yıllık Kalkınma Plânı, tarımda 
çalışanların haklarının, tarım işkolunun özelliği dik. 
kate alınarak, ayrı bir kanunla korunmasını öngürmüştür. Çalşma bakanlığının teşebbüsüyle, Uluslar. 
arası Çalışma teşkilatmdan gelen İsviçreli bir tarım 
uzmanı tarafından ilk Tarım İş Kanunu ön tasarı 
hazırlanmıştır. Ciddi bir araştırma; ve inceleme sonu 
cu hazırlanmış olduğu ilk bakışta belli olan tasarı- 
nin yeni Hükümet tarafından ele alınarak, geliştiril. 
mesini, temenni ederiz. 

Tarım İş Kanunu hazırlıklarına paralel olarak, 
ikinci beş yıllık kalkınma plânının hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde, Devlet Plânlama Teşkilatı, tarımda çalışanların sosyal güvenliği meselesi üzerinde 
titizlikle durmakta ve ilgili özel ihtisas komisyonun 
dan bu konuda geniş bilgiler istemektedir. 

Katılmakta olduğumuz bu komisyon çalışmala” 
rında, konunun derinliğine ele alındığını, tarım iş 
kolunda çalışanların en kısa zamanda 'sosyal güven. 
lik rejimi altına girebilmesi için gerekli tavsiyeleri 
derlemiş bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Biz bu yazımızda sadece, tarım iş kolunun sos. 
yal güvenlik rejimi bakımından niteliklerini belirtme. 
ge çalışacağız. 

Diğer ülkelerdeki mevzuat ve tatbikat, tarım 
sektöründe kabul edilecek bir sosyal güvenlik re. 
jiminin daha ziyade, ihtiyarlık, dul ve yetimlilikle, 
hastalık risklerine karşı himaye sağladığını ,kaza ve 
meslek hastalıkları ile, işsizlik sigortaları üzerinde faz 
la durulmadığını göstermektedir, Bu da tarımda cebri çalışma şartlarının tabii bir sonucu olmaktadır. 

Himaye edilecek zümreler, tarımda çalışan hemen 
hemen herkesi kapsamaktadır. Bunlar; a) Kendi 
hesabına çalışanlar, b) Ücret karşılığı bir başkasının hizmetinde çalışanlar, o) Tarım makine ve âlet. 
lerine sahip olup, bunları işletenler olarak, üç gruba ayrılırlar. 

Ancak, kendi hesabına çalışanlar yani, kendi top. 
rağımı kendisi işleyenler bölümünde bir ayırım yap. 
mamız mümkündür. Böylece, yıllık safi, veya gayrisafi geliri, belli bir seviyenin üstündekiler sigorta dışın. 
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da bırakılabilir. Gelir seviyesinin doğru olarak tesbiti, bugünkü şartlarda çok zor olacağından, bütün 
çifçi sınıfının, kendi hesabına çalışanlar kapsamına 
alınması,daha salim, idare ve sigorta tekniği bakımından, daha kolay bir metod olabilir. Bu ayni za. 
manda, sigorta maliyetine, ayni (Sınıf içinde bulunan. 
lardan, mümkün olduğu kadar geniş bir kitlenin katılmasını öngören sosyal güvenlik felsefesinin, dayanışma ilkesine de uygun düşer. Tarımda kendi hes: 
bma çalışanlardan bir kısmının yılın bazı devrelerin- 
de, başkaları hesabıma da ücretle çalıştıkları hir ger. 
çektir. Bu komplikasyonu önleyici çareler aramak 
gereklidir. 

Tarım sektöründe, sosyal güvenlik rejiminin ku. 
rulmasında en önemli yönün finansman olduğu muhakkaktır. Finansman üzerinde kesin bir yargıya varmadan önce, dikkate alınması gereken bazı faktörler 
vardır. 


A) Gelişmekte olan ülkelerin bir özelliği olarak, 
tarım sektöründe işveren zümresi, anayidekinin aksine çok mahduttur. Bu sektörde, çoğunluk kendi 
hesabına çalışan yada aile işletmesi şeklinde faaliyet gösteren çiftçi grubudur. Yalnız prim ödeme yü. 
kümlüğüne dayanacak bir rejim kabul edildiği tak. 
tirde, mali külfet tek taraflı karşılanmış olacaktır. 
Bu yük, çiftçi için ağır olabilir. 

B) Çiftçiye yüklenecek sigorta maliyeti külfeti, 
tarım ve genel sosyal iktisadi politikamızla ne derecede bağdaşabilecektir. İkisi arasında bir telif nasıl 
yapılacaktır. 


Tarımda ihtiyarlık sigortası finansmanın hesaplanmasında diğer önemli bir husus da, tarım sektöründe çalışan yaşlı nüfusun, meselâ, 50 ve daha yuka. 
rı yaşlarda bulunanların, faal nüfusa oranının ne 
olduğunun bilinmesidir. Yurdumuzda, faal nüfusun, 
tarım ve tarım dış sektörlerde, yaşlara göre dağılışım 
gösteren istatistik bilgiler yoktur. İleri sanayi ülke. 
lerinde, tarımdaki yaşlı grubun,tarım dışındakilerden 
önemli ölçüde fazla olduğu görülmektedir. İsveç, Ja. 
ponya ve İngiltere bu ülkeler arasındadır. Yurdumuz. 
daki durumun da ayni istatistiki eğilimi göstermesi 
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Beycan TAVUS 


TÜRK-İŞ 
ARAŞTIRMA UZMANI 


DAHA SUNUYORUZ. 


YILLARDAN BERİ İHMAL EDİLMİŞ, NE ÇALIŞMA ŞARTLARI 
NE DE YAŞAMA DÜZENLERİ VE SOSYAL GÜVENLİKLERİYLE 
İLGİLENİLMEMİŞ OLAN TARIM 15 KOLUNDA ÇALIŞANLARIN 
DURUMLARININ ELE ALINMASI, 
KINMA PLÂNIMIZ TARAFINDAN ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. TÜRK-İŞ, 
UZUN BİR SÜREDEN BERİ, BU KONUDA YAPILMASI GERE- 
| KEN ÇALIŞMALAR VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ 
AÇIKLAMAKTADIR. AŞAĞIDA, BU KONU İLE İLGİLİ BİR YAZI 
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ihtimali makul görülmektedir. 


Genel olarak finansman şu üç kaynaktan sağlan. 
maktadır; 


— Sigortalıların ödemekle yükümlü oldukları 
primjer 

— Özel vergiler 

— Devletin iştiraki 


Tarım sektöründeki sigorta kollarının, yalnız sigortalıların ödedikleri primlerle finanse edilmesi usrlü, hemen hemen hiçbir ülkede yoktur. 


Finansmanın bir kısmı, hatta bazı durumlarda 
çok büyük kısmı, sektör dışındaki mali kaynaklardan 
sağlanmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, bunda, 
ülkenin tarım ve genellikle iktisadi ve sosyal politi. 
kası birinci derecede etkendir. Yunanistanda, 1961 ta. 
rihli tarım şigortaları kanununda, sosyal güvenliğin 
finansmanını sağlayacak vergiler büyük yekün tut. 
makta ve uygulamada olumlu sonuçlar alınmaktadır. 


Tarım sosyal güvenlik rejimi, mevcut sosyal güvenlik rejiminin, tarım sektörüne teşmili suretiyle 
kurulduğu, ulusal sistemin, bir kamu hizmeti sayıl 
dığı, yani, masrafların genel bütçeden, ya da bu amaç. 
la konulan vergilerle karşılandığı hallerde, tarımda çalışanlar için bir prim zorunluğu ya hiç yoktur, yada 
çok azdır. Avustralya, Kanada, Danimarka, Yeni Ze. 
landa ve İsveç'te ihtiyarlık sigortası yönünden durum böyledir. Öte yandan aidat ödeme yükümlülüğü. 
nü koymuş bulunan ve tarımı da kapsayan Norveç 
ve Amerika Birleşik Devletlerindeki milli rejimlerde, 
tarımda çalışanların primleri diğer sektörlerde işçi 
ve işverenlerin ödediği primler toplamının sırasıyla 
yüzde 50 ve yüzde 75'i oranındadır. 


Aynı sigorta kolu için (ihtiyarlık sigortası) İsviç- 


TÜRK-İŞ KASIM 1965 


rede tarımda kendi hesabına çalışanın primi, vergiye 
tabi gelirinin yüzde 4 üdür, Vergiye tabi geliri yılda 
9000 franktan az olan çiftçiler için, bu hadden, derece derece indirim yapılır. İsviçre'de çiftçinin yüzde 
95 inin bu indirimden faydalanmakta olduğu söylen. 
mektedir. 


İrlanda milli sigorta rejiminde, prim hadleri her. 
kes için ayni olduğu halde, köylerde oturanlara indirimler yapılır. 


Tarım sektöründe çalışanlar için özel bir rejim 
kurmuş olan Yunanistanda, prim, yalnız tarım işçisi ve çiftçiden alınır. Kendisine ait tarım işletmesi ol 
mayan çiftçinin ailesi üyelerinden alınmaz. Primler, 
yüzde hesabıyla değil, maktu olarak tesbit edilmiştir. 


Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, tarımda çalışanların sosyal güvenlik rejimi altına alınması için, 
ilgili kurumlarda çalışmaların yapıldığı bu günlerde, 
tarım sektörü için, özel ihtiyarlık sigorta rejimi ih. 
das eden bütün Avrupa ülkelerinin mevzuatında, fi. 
nanşsmana, tarım dışı sektörlerin büyük ölçüde katıldığını belirtmeyi faydalı bulduk. Örneğin, 1960 da 
Federal Almanya'da, tarımda ihtiyarlık sigortasının 
gelirinin yüzde 40 ı devlet bütçesinden yardım suretiyle karşılanmıştır. Avusturyada devlet, prim hasılatı toplamına eşit bir yardım yapar; ayrıca, çiftlik 
ve orman emlâkine konan vergilerden elde) edilen gelirin yüzde 80i tutarında bir yardım yapılır. Belçika- 
da devletin yılık yardımı sabittir. Bu ülkede, kendi 
hesabına çalışan herkes, çiftçi dahil, ayni sigorta rejimine tabidir. Fransa'da da devlet yardımı vardır. 
İtalyada, tarımda kendi hesabına çalışanların sigortasına her yıl maktu bir yardım yapılır. Lüksemburg”- 
da devletin yardımı, sigortalı şahısların ödediği ačdat toplamı finansmana yetmediği zaman aradaki 
açığı kapatmak için yapılır... 
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الا 


KADININ 
SOSYAL 
DURUMU 


TANZİMATTAN ÖNCE VE 


TANZİMAT DEVRİ 
A — Aile ve evlilik hayatı 


rensip itibariyle İslâm Hukuku, kadına, 
P erkekle eşit olmamakla birlikte, bazı haklar 

tanımıştır. Fakat uygulamada bu hakların 

tamamen uygulanmadığı görülmektedir. 

İslâm Hukuku'na göre, aile teşkilinde, çok kadınla evlenmeğe izin verilmekteydi. Kadınla erkek 
arasında o kadar ayrıcalık konmuştu ki, dört kadın. 
la birden evlenebilen erkek, boşanma kararını da 
kendi verirdi. 

Ancak, İslâm Hukuku'nda kadına tanınan bir hak 
olarak, mülkiyet ayrılığına da izin verilmekteydi. Kadının hakları arasında miras hakkı da vardı. 

Kadının, aile içinde bazı hak ve serbestlikleri 
olmakla birlikte, bunlar yine erkeğin otoritesi altında kullamlabiliyordu. 

Görülüyor ki, kadının, aile çevresi içinde bazı 
hak ve serbestlikleri olmakla birlikte, bu çevrenin 
dışındaki sosyal hayatta etkin bir yeri yoktu. 

B — Kadının öğrenim hayatı 

Bu da, ancak dinsel konularda bilgi sahibi ol 
maktan ileri gidemiyordu. 

C — Meslek hayatı 

Kadının çalışması, şer'an yasaktı. Ancak, evden 
eve dolaşıp, çarşaf v.b. satan bohçacı kadınlar ve 
kadın büyücüler, çalışan kadın Sınıfı teşkil ediyorlardı. 

D — Muaşeret hayatı 

Kadının, bu alanda, toplumda tamamen ayır. 
mış bir durumda olduğu görülmüştür. Bu durum, 
mimaride bile kendini göstermekte, kadın ve erkeklerin yaşadığı harem ve selamlık kısımları birbirin. 
den ayrı olarak yapılmaktaydı. 

Kadın, erkeklerden kaçmakta ve haremin kafesleri arkasnıda yaşamaktaydı. Öyle ki, özelliklerini 
bilmedikleri yabancı kadınlara bile açılmaları yasak. 
lanmıştı. 

Kadının tüm uğraşı, ev işleriydi. Sokağa, genel 
likle komşuya ya da hamama gitmek için çıkılırdı. 


MEŞRUTİYET ve MEŞRUTİYETTEN 
SONRAKİ DEVİR 


eşrutiyetin ilânı, o zamana dek içten içe 
Jüzenlenen hareketlerin uygulanması için or. 
tam olmuş ve kadının sosyal durumunun 
güclü bir simgesi olan yiminin değişmesi ve 


28 


س 
Bundan önceki sayımızda‏ 
«Kadın haklarının tarih-‏ 
teki seyri» ile başlayan ya‏ 
zı serisinin ikincisinin ko-‏ 
nusunu «Kadının sosyal‏ 
durumu» teşkil etmekte.‏ 
dir. Gelecek sayımızda,‏ 
Genel iş hukuku ile, ka-‏ 
dın işçilere tanınan hak-‏ 


lar konusu ele alınacaktır. 
e سن‎ m am Rİ 


çarşaf üzerindeki ilk yeniliklere başvurulması, bu 
döneme rastlamıştır. 

O zamana dek, toplumun en olağan ve alışılmış 
bir kaidesi olarak kabul edilen ”poligami” çok ka. 
dınla evlilik, bu kez, çözümlenmesi gereği duyu. 
lan bir sorun olarak, kamuoyunu sarmağa başlamıştır. 

Bu dönemde, kadınlar için, önceye oranla daha geniş öğrenim ve aydınlanma olanakları verilmiş. 
se de zamamn aile görüşü, kadının bu olanaklardan 
yararlanmasını, çok dar bir çerçeve içinde sınırla. 
muştır. 
Meşrutiyetten öncesine göre, bu dönemde, kadma yöneltilen bütün bu haksızlıklara karşı koyan. 
lar, cesaretle ortaya atılıp yazılar yazmak, konuşmak olanağını bulmuşlardır. 

Birinci Dünya Savaşının, Osmanlı kadınları üzerindeki etkisini inceleyen Alman toplumbilimcesi 
G.H. Lorenz, ilk kadın çalışmalarının 1874'te baş. 
ladığını belirtmektedir. Basın alanındaki çalışma 
larından başka, artık diğer alanlarda da çalışmağa 
başlayan kadın, bu dönemde toplumun etkin bir un. 
suru olarak değerlenme yoluna girmiştir. (Bu dö. 
nemde, biçki - dikiş kursları açılmış, Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nda kadınlar görev almışlardır) 

Bundan başka, kadınlar için, öğrenim olanakları da genişletilmeye başlanmıştır. Bazı genç kızlar, 
Ticaret Mektebi, Dar-ül Fünun gibi okullarda ve 
üniversitede ders görmeğe başlamışlardır. (1918'de 
Dar -ül Fünun lâğvedilmiş, kızlar, erkeklerle birlik. 
te üniversiteye girmeğe hak kazanmıştır. ) 

İçte İmparatorluğun, toplumsal bakımdan Av. 
rupa'lılaşan, müslüman olmayan zümreleri görüle. 
rek, bu hayata ait oldukça açık fikirler edinilmiş, 
vakınlık meydana gelmiştir. , 

Kadına, erkek karşısında bir takım yeni haklar 
sağlayan bir aile hukuku kurulması hareketi, bu dö. 
nemde göze çarpmıştır. Bu hareket ancak ileride etkili olabilmiş, zamanında başarı kazanamamıştır. 

CUMHURİYET DEVRİ 


A — Aile ve evlilik hayatı 


arp atlatılıp yeni hükümeti kurulduktan son- 


| | ra, toplum içinde uzlaşmaz bir sorun ola- 
* rak sürüp giden aile kurumuna son ve ke- 


sin bir biçim, bir yön verilmek istenmiştir. 

Bu amaçla, 192#'te bir kanun taslağı yapılmıştır. Bu arada, çık kadın yerine tek kadınla evliliği 
kabul etmek eğitimi, kendini açıkca göstermektedir. 

Karşıt fikirlerin de var olmasına rağmen, 1926'da 
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Gül Neş'e Kutlu 
TÜRK-İŞ ARAŞTIRMA 
UZMANI 


İsviçre Medeni Kanunu tercüme ediimiş ve kanunlaşmıştır, Bugün de yürürlükte olan kanunun, kadın 
haklarıyla ilgili olarak getirdiği yenilikler şunlardır : 

a. Hukuk açısından, erkek - kadın eşitliği ka. 
bul edilmiştir, 

b. Çok kadınla evlilik, kesin şekilde yasakianmıştır, 

c. Boşanma hakkı, her iki tarafa, eşit olarak 
tanınmıştır, 

d. Malların yönetiminde, mal ayrılığı, mal bir. 
liği ya da mal ortaklığı biçimlerinden birinin 
saptanması kabul edilmiştir, 

f. Mirasta eşitlik kabul edilmiştir. 

Bu büyük değişiklikler, derece derece uygulama. 

ya geçirilmiştir. 

Zamanımızda kadın, aile içinde hakkı olan yeri 
almış, erkek karşısında, hukuk açısından eşitlik sağ. 
lamıştır. Sosyal hayatta da, etkin şekilde yer almaya 
başlamıştır. 

B — Öğrenim hayatı 

24.5. 1940 Tarihinde yayımlanan, 491 sayılı 
”Teşkilât . 1 Esasiye Kanununun 87'nci maddesine 
göre; | 

”İptidai tahsil, bütün Türkler için mecburi, dev. 
let mekteplerinde meccanidir.” 

Atatürk'ün nutuklarında raslanılan bazı noktalar- 
da, kadınlaim öğrenimi sorununun, geniş ölçüde ele 
alındığı ve bu konuda gerekli hamlelerin ve bu hamlelerin yönünün planlandığı belirtilmiştir : 

” — Bir içtimâi heyet ki, cinsten (erkek ve kadından) yalnız birisinin, asri icapları iktisabetmesiyle iktifa edersek, o içtimai heyet, yarıdan fazla zaaf 
içinde kalır. Bu milleri terakki ve temeddün etmek 
isterse, bu noktayı esas tutmak mecburiyetindedir.” 

Atatürk, diğer bir nutkunda da şöyle demektedir; 

” — Milletimiz, kuvvetli bir millet olmaya az. 
metmiştir. Bugünkü levazımından biri de, kadınlarımızın bu hususta yükselmelerini temindir. Binaenaleyh, kadınlarımız da âlim ve mütefennim olacaklar 
ve erkeklerin geçtiği bütün tahsil derecelerinden ge. 
çeceklerdir. Kadınlar, içtimaj haytta beraber yürüye. 
rek, birbirlerinin yardımcısı olacaklardır.” 

Kadmların kültür düzeyini saptayabilmek bakı. 
mından, Cumhuriyet döneminin ilk ve son yıllarına 
ait rakamlar üzerinde duralım; 


İlk öğrenime devam eden kızlar: 


1923 — 25 döneminde 63 bin 
1941 — 42 289 3 
1943 4 A 316 z 
1948 — 49 A 529 dir. 


Öğrenim, çağındaki köy kadınları göz önüne alı- 
هعطقتم‎ : 
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1940 — 41 döneminde 155 bin 

1943 — 44 vi 173 ” 

1948 — 49 N 355 O” köy kızı okula devam etmiştir. 

Yeni harflerin kabul edilmesiyle, öğrenim çağnı geçirmiş vatandaşlar için, 1929'da "Ulus Okulları” 
adılmıştır. Böylelikle, herkese öğrenim olanağı sağlanmağa çalışılıyordu. 

İlk öğrenimini tamamlayan kadınlar arasından, 
orta okullara devam edenler incelendiği zaman : 


1923 — 24 döneminde 1.200 
1941 — 42 z 26.000 
1943 — 44 و‎ 22.000 öğrencilik sonuç- 


lar elde ediliyor. . 
1924 — 25 dönemindeki rakamın azlığının nedeni, 


başarısızlık değil, başka toplumsal nedenlerdir. 

1940 Yılında, Türk kadınları, en çok 15 - 18 yaşlarında evlenmişlerdir. Bu, kızların lise} öğrenimi olanağın yitirmelerinin yeterli nedenidir. 

C — Meslek hayat 

Ekonomik nedenler, 1914 savaşında, kadını iş hayatına atılmaya yöneltmiş ve bu alanda ilk adımlar 
atılmıştı. Cumhuriyet dönemi kanunları da, bu alan. 
da geniş olanaklar sağlamıştı. 31 Mart 1926 tarih, 
788 sayılı “Memurin Kanunu”nun 6'ncı maddesinde, 

”Kadınların memur ve müstahdem olmaları caizdir. Ne gibi memuriyet ve hizmetlerde istihdam 
edilecekleri, her vekâletin, memurlarına ait kanunlarla tespit olunur.” denilmektedir. 

Böylece, bir meslek kadını zümresi meydana gel. 
mistir. Yaş grupları göz önüne alınınca, çalışan kadınların büyük coğunluğunun, 24 - 25 yaşlar arasın 
da olduğu görülür. 

Kadınların, meslekler arasına dağılışında, her ko. 
la rağbet edildiği göze çarpmaktadır. Ancak, veteriner ve tarım fakülteleriyle, konservatuardaki kadın 
öğrenci sayısı, diğerlerine göre azdır. 

İşçi olarak çalışan kadınların da, coğunlukla tiitün, yün ve pamuk alanındaki endüstride yer aldık. 
ları görülmektedir. 

D — Muaşeret hayatı 

O zamana kadar küçük bir kasaba olan Ankara, 
Cumhuriyet'le birlikte, hükümet merkezi yapılmıştı, 
Iik batılılaşma hareketi ise, Istanbul'da olmuştur. 
Her hareketi sınırlayan bir dönemden, birden, birçok 
olanaklar içine girilince, toplum, iddialı bir döneme 
geçmiştir. 

Eskiyi bırakıp, yemiliklere geçinceye kadar geren 
dönemde, *geri sayılmak” korkusu, toplum, hayatın. 
daki aksaklıkları gösteren bazı gülünç olayların ne. 
deni olmuştur. 

Kadının çalışması, toplum yapısında, şu iki bakımdan, özellikle önemli olmuştur: 

a. Günlük hayat sınırı genişlemiş, özellikle dı. 
şarıyla sürekli ilişki kurulmuştur. 

b. Aile çerçevesi dışındaki erkeklerle ilişki ola. 
nakları doğmuştur. 

Bu arada, kadınların derneklere, meslek kuruluşlarına girmeleri konusunda çıkan kanunlar da, yeni 
olanaklar sağlamıştır. 

Kadının, topluluk hayatına karışması, batıdaki 
kadar ileri olmamakla birlikte, ev dışında çalışma 
yapabilmesi, toplum içinde serbest hareket olanakları bulabilmesi, kısaca dış hayata karışması, prensip olarak, eski dönemlerde raslanmayan olanaklar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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“ Hükümet temsilcileri 
ve resmi makamları 


dinlemek kadar 
işçilerin seslerine de 
kulak kabartmanın 
gerektiğini belirtiriz.” 


© 


nsanlık için önem taşıyan Birleşmiş Milletler 20 inci Genel Kurul Toplantısı münasebetiyle, hükümet temsilcileriyle, resmi ma 
kam sözcülerini dinlemek kadar, tarlalarda, fabrika 
ve madenlerde didinerek hayatlarını idameye çalı 
şan milyonları temsil edenlerin seslerine kulak ka. 
bartmanın da gereğini belirtmek isteriz. 

İşte, bu ruh ve inanış içinde, Genel Kurulun faaliyetlerine yeniden başlamasmdan duymakta olduğu 
muz memnuniyet sonsuzdur. Ancak, bazı üye hükümetlerin Birleşmiş Milletler üyesi olarak kendilerine 
düşen sorumluluklardan kaçmarak, bu dünya teşkilâtının verimli çalışmalarını muhtelif tehlikelere maruz bırakmalarından ötürü duyduğumuz teessür de 
aynı derecede büyük olmaktadır. Bu noktada, Birleşmiş Milletlerin bütün dünyada bir barış gücü olarak mevcudiyetini idame ettirmesi için gerekli vasıtaları teminden kaçman üye hükümetlere, Tüzüğün 
19 uncu maddesinin uygulanması gerektiği yolundaki 
iddiaları kesin olarak desteklediğimizi de belirtmeden geçemiyeceğiz, Bu maddenin uluslararası Adalet 

Divanının da yorumladığı şekilde, üye ülkelere uygulanmasının mümkün olacağını ümit ederiz. 


Beşeriyet bugün, son derece önemli sorunlarla 
karşı karşıyadır. Her birimiz, ister hükümetlerimizi 
temsil edelim, ister hükümet dışı teşkilatlara mensup 
bulunalım, hâla çözümlenmesi gerekli eski ve fakat 
gayet önemli bir takım problemler karşısındayız. 
Harp ve sulh; refah ve sefalet; zulüm ve insan hakları; şahıslarla idare, kanunlarla idare; yabancı tahakkim ve self-determinasyon gibi terimlerle öteden 
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ICFTU 


temsilcisi 
Birleşmiş ا‎ 
Milletlere 

önerge verdi 


deki ICFTU (Dünya 

Hür İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu ) 
nun temsilcisi 
IRVING BROW. 


beri karşımıza çıkmakta olan bu meseleler, bugün eskiye nazaran çok daha büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu sorunlarla meşgul olarak, hal çarelerini bulmak, sadece, Birleşmiş Milletler çevresinde faaliyetlerde bulunan hükümetlere hasredilmiş bir görev 
sayılmamalıdır. Halkın ve onları temsil eden teşkilâtların sesi eskiye nazaran çok daba sık ve kuv. 
vetli bir şekilde Birleşmiş Milletler Konseylerinde işitilmeli ve dinlenmelidir. Birleşmiş Milletlerin faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere, hükümet dışı bazı 
teşkilâtlara verilmekte olan ve son zamanlarda ehemmiyetinden çok şeyler kaybettiği görülen özel bazı 
görevlere tekrar eski önemini iade etmek ve bu meyanda, Birleşmiş Milletler faaliyetlerinde yardımcı rolü olabilecek hükümet dışı teşkilâtlar üzerinde çalışmalar yapmak gereklidir. Eğer, kişilerin Birleşmiş 
Milletlere karşı güveni arttırılmak isteniyorsa, büyük halk kitlelerini temsil eden önemli bazı hükümet dışı teşkilâtların hukuki durumlarına daha fazla 
hürmet gösterilmeli ve Birleşmiş Milletler, bu kabil 
teşkilâtların kudretlerine daha fazla inanmalıdır. 


Dünya Barışı 


arp ve sulh konusunda, bugünkü nükleer 
sükümetin, yarınki dünya barışı için yeter 
bir garanti olarak kabul edilmesi gerektiği. 
ne inanmaktayız. Şurası bilinmelidir ki, hür dünya 
işçileri, silahsızlanmanın gerçekleştirilmesi, nükleer 
anlaşmaların imzalanması ve nükleer silahların yaygın hale gelmesini önleme yolunda sarfedilen ve sar- 
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Dünya Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu- 
nun Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisi Irwing 
Brown Birleşmiş Milletlerin 20 nci genel kurul toplantısı münasebetiyle bir önerge vermiştir. Aşağıda bu ilgi çekici önergeyi veriyoruz. 


"Dünyanın çeşitli ülkelerinden 60 milyonluk bir kitleyi temsil eden teşkilat 
olarak, dünya meselelerinde oynayabileceğimiz önemli role, Birleşmiş Millet- 


Genel 


lerin dikkatini çekiyor ve 
bazı sorunlar hakkındaki görüşlerimizi açıklamayı faydalı sayıyoruz..." 


fedilmekte olan çabaları bütün samimiyetleriyle desteklemektedirler. ECFTU, bu yoldaki müsbet fikirlerine ek olarak silâhsızlanma görüşmelerine hiz verilerek, silâhsızlanma iddialarının Milletlerararası alanda bir kontrol ve murakebeye tabi tutulmasının 
gerçekleştirilmesini ve silahsızlanma konusunda yeni bir programın hazırlanarak, uygulanmaya başlanmasını öngörmektedir. 

Ancak, dünya barışını tehlikeye sokan tek unsur, 
bu kabil silâhların varlığı değildir. Dikta ve totaliter 
rejimler de aynı derecede, barışı engelleyici sebepler 
olup yakım bir gelecekte vahim bir harbin patlamasına zemin hazırlayabilecek faktörler arasındadır. Totaliter zihniyet, dünya barışı için devamlı bir tehlike olup, uluslararası alanda iyi niyetle yapılacak her türlü anlaşmayı baltalayıcı bir unsurdur. Bu 
meyanda, geniş halk kitlelerinin ve bu kitleleri temsil eden teşkilâtların seslenişlerine kulak vermek ve 
adıgeçen teşkilatları dünya meselelerine iştirak ettirmekle, hükümetlerin arzu edilmeyen yollara başvurmaları önlenmiş olacak; aynı zamanda, muhtelif mem. 
leketler halkı dünya olaylarıyla ilgili görüşlerini, kendilerini temsil eden, teşkilatlar kanalıyla belirtmek ve 
dolayısıyla iştirak etme fırsatmı bulacakları için, 
silahsızlanma konusunda kendi hükümetlerinin kontrol ve murakabesini yapabilecek bir anlayışa sahip 
olacaktır. Şayet, bu dünyanın insanları olarak barışı temin için her şeyi yapmak azmindeysek, hürriyet 
ve demokrasiyi gerçekleştirmek yolunda da hiç bir 
şeyden kaçınmamalıyız. 

İşte bu sebeple Birleşmiş Milletlerin, kapılarını 
hükümet dışı teşkilatlara da açmasını ve sosyal 
grupları temsil eden bu kuruluşların kudretinden 
istifadeyle dünya barışını gerçekleştirme emellerini 
daha sağlam temellere dayaması gerektiğine inanıyo- 
TUZ. 

Diğer taraftan, dünya barışmı zaman zaman bazı 
ekonomik faktörlerin de tehlikeye maruz bıraktığı 
unutulmamalı ve dünya ticaretinin gelişmesi ve geri 
kalmış memleketlerin kalkınmalarının gerçekleştirilmesi yolunda iktisadi meselelerin önemi asla küçümsenmemelidir. Sosyal adalet mefhumu gerçekleşmeden, dünya barışının kuvvetli temellere dayanacağını 
düşünmek doğru olmaz. İşte bu sebeple, Birleşmiş 
Milletlerin kalkınan memleketlerde iktisadi gelişmeyi temin için giriştiği her türlü çaba ICFTU'nun devamlı destek ve tasvibini görmüştür. Bu meyanda 
ICFTU, Birleşmiş Milletlerin Cenevre Konferansında 
da varlıklı ve varlıksız devletler arasında gün geçtik. 
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Kurulun bu döneminde görüşülmesi muhtemel 


çe beliren büyük boşluğu doldurucu tedbirlerin a- 
Imması için, mevcut ekonomik vasıtaların kullanılışmda muhtelif değişikliklerin yapılması gerektiği 
yolunda bir de bildiri yayınlamıştır. Böylelikle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 19 uncu toplantısında aldığı 1955 numaralı kararı yalnız tasvip etmekle kalmıyor, Birleşmiş Milletlerin bu kabil çalışmalarma elimizden geldiği kadar yardımcı olmağa ve 
iştirak etmeğe çalıştığımızı ispat etmiş bulunuyoruz. 


İşçi ve Sanayileşme 


illetlerin süratle sınaileşmeye doğru gittikleri bu son yıllar içinde, 19 uncu yüzyılda sınaileşme yolunda sarfedilmiş çabaları hatırdan çıkarmamak ve evvelce yapılmış yanlışların tekrarma 
mani olmak gerekmektedir. İçtimai kalkınma, mesken davası ve smai münasebetlere teşkilatlanmış işçilerin katılması gibi konulara gerektiği şekilde eğilinmedikçe sınai kalkınmanın tam manasıyla gerçekleşeceğine inanmıyoruz, Diğer taraftan, şurası bir 
gerçektir ki, sermaye yatırımı ancak, sermaye sahiplerinin mali kudretleri dolayısıyla siyasi bir güç kazanma çabasından udak oldukları sürece ve sermayelerinin bir kısmını, insan maharetlerinin artimılması yolunda kullandıkları taktirde faydalı olacaktır. 
Sadece sermaye, iktisadi kalkınma için yeterli olmayıp, yatırımların, yanı sıra, kalifiye işçilerle, eğitilmiş 
iş idarecilerinin varlığı da, şarttır. Bu bakımdan 
kalkman ve kalkınmış memleketlerde, o yatırımlara 
paralel olarak, mesleki eğitim programlarmın hazırlanması ve mevcufiların daha tesirli bir hale getirilmesi hayati önem taşır. Birleşmiş Milletlerin gerek teknik yardımlaşma sahasında, gerekse eğitim 
ve araştırma konusunda atmış olduğu adımlar bu 
yönde girişilen olumlu çalışmalar arasındadır, Ancak, 
bu konuda daha teferruatlı ve daha şumullü çalışmalar yapılmalıdır. Bu meyanda ILO nun üçlü çalışma. 
ları örnek olarak ele alınabilir. 


Eski ve yeni sömürgecilik 


irleşmiş Mületlerin esas gayelerinden biri 
olan dünyada barış ve sükünu temin yolunda ICFTU daima destekleyici faaliyetlerde 
bulunmuş ve sömürgeciliğin sona erdirilmesi için 
elinden geleni yapmaktan çekinmemiştir. Bu sebeple 
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dinlemek kadar 
işçilerin seslerine de 
kulak kabartmanın 
gerektiğini belirtiriz." 


devam 


ICFTU 20 inci toplantının, müstemleke memleketlere ve bu memleketler halkıma tanınması icabeden 
egemenlik konusunda alacağı kararlarla yakından ilgilenmektedir. Birleşmiş Milletler bir yandan, bu kabil memleketlerdeki sömürgeciliğin sona erdirilmesi 
için muhtelif kararlar almalı, öte yandan da son zamanlarda yaygın bir hale gelme temayülü gösteren 
yeni tip sömürgeciliği de önleyici tedbirlere müracaat etmekten geri kalmamalıdır. 


Bu noktada, Yeni Zelandanın Cook Adaları halkı. 
na egemenlik tanımasını memnuniyetle karşılarken, 
Portekizin Angola ve Mozambik Bölgelerinde devam 
ettirdiği sömürgecilik faaliyetlerini de takbih ediyoruz. Güney Afrika hükümetinin Afrika halkı aleyhi. 
ne olan tutumu Birleşmiş Milletleri bazı tedbirler almağa sevketmeli ve ayrıca bir azınlık grubunun bütün Güney Rodezyayı idare etmesine mani olucu bazı tedbirlerle adıgeçen memlekette, her Afrikalımın 
eşit şartlara ve eşit oy hakkına sahip olmalarının temini sağlanmalıdır. Güney Rodezyada meşru bir anayasanın yürürlüğe konması ve azınlık yerine çoğumluğun idarede söZ sahibi olmasının teminine çalışıl. 
malıdır. Bu kabil sömürgecilik hareketleri sadece insanları sahip oldukları temel siyasi haklardan mahrum bırakmakla kalmamakta aynı zamanda baskı altımda bulunan bu ahali gruplarının ekonomik yönden 
de ümitsiz bir duruma düşmelerine sebep olmaktadır. 


Kişilerin temel insan haklarına ve siyasi egemenliklerine tam manasıyla kavuşabilmeleri o için 
Birleşmiş Milletler Ana tüzüğünün yeniden gözden 
geçirilerek daha gerçekçi bir şekle sokulması en ileri dileğimizdir. 


Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümetinin ırk ayrımı faaliyetlerine de temas etmeyi uygun buluyoruz. Güney Afrikada her ferdin serbestçe oyunu kul- 
Janabilmesini, vatandaşların eşit haklara sahip ola. 
bilmelerini temin maksadıyla bu toplantının bazı kararlar alacağımı ümit ediyoruz. Afrika ahalisinin eşit 
haklara kavuşabilmesini temin yolunda Güney Afrika Hükümetini ikna edebilmek için her türlü tedbi. 
re başvurmağa hazırız. Diğer taraftan ifade ettiğimiz 
bu gayeye barışçı ve demokratik yollarla ulaşılmasını temin için dünya kuvvetlerinin meseleyi samimiyetle ele almalarında israr ediyoruz. 


- İnsan Hakları 


: nsan hakları konusunda son gelişmeler 
1 ICFTU'u tatmin etmemektedir. Son yıllarda 
bu konu ile ilgili olarak sarfedilen faaliyetlerin ve elde edilen müsbet neticelerin eskiye nisbetle pek de ümid verici olmadığı kanaatındeyiza Bu 
konu ile ilgili olarak ortaya konan «periyodik raporlar» sistemini benimsemiş olmamıza rağmen, Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği karar ve konvansiyonla. 
rın çeşitli ülkelerde uygulanmasını izleyecek ve memleketlerin bu kararlara uyma derecesini tayin edebilecek bir sistemin kurulmasına mutlak surette ihtiyaç 
bulunduğu kanaatindeyiz. Uluslararası alanda irk tefrikine sureti katiyede nihayet verecek bir kararın 
Birleşmiş Milletler tarafından kabulü zaruridir. Sovyet Rusyada takip edilmekte olan Samimilik aleyhindeki hareket sadece incelenmekle kalmamalı ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki büyük kuvvetlerden 
olan bu memlekette adı geçen harekete son verilmesi 
için hal çarelerinin araştırılması zaruridir. 


Siyasi mahkümlar 


irleşmiş Milletlerin barış ve harp mahkümlarıyla ilgili bir karar almasma dair ICFTU’ 

nun eski bir teklifinin mevcut bulunduğunu 
katırlatmak isteriz. Bu kararın bütün dünyadaki harp 
mahkümlarını yakından ilgilendiren bir karar olması düşünülmekteydi. 


ICFTU ve ona bağlı teşkilatlar dünyanın dört bir 
tarafındaki siyasi rejimlerle ilgili gerçekleri açıklamağa her zaman için hazırdır, Diğer taraftan, günden 
güne bütün dünyaya yayılmakta olan siyasi mahkümiyet faaliyetlerinin durdurulması ve ortadan kaldırılması yolunda dünya memleketlerinin mücadeleye 
hazır olmalarım ve konu ile ilgili olarak Birleşmiş 
Milletlerin özel bir karar almasını gerekli görüyo. 
ruz. 


Birleşmiş Milletlerin bu gibi hallere daha fazla 
seyirci kalmasını ve bu asırda dahi yer yüzünde hâla 
insan gibi yaşama hakkından mahrum kimselerin 
var olmasını kabul edemiyoruz. Bu noktada, bilhassa Güney Afrika, Güney Rodezya ve Kübada dikta 
rejimleri altında, insan haklarından mahrum yaşamakfa olanları hatırlamak yerinde bir hareket olur. 


20 inci toplantı gündeminde bulunan Atom Enerjisinin barışçı gayeler için kullanılması konulu bir 
uluslararası konferansın tertiplenmesi, silahsızlanma, nükleer silahların kullanılmasının önlenmesi, 
nükleer denemelerin durdurulması, uzayın o barışçı 
gayeler için kullanılması gibi konular da hür dünya 
işçilerini aynı derecede ilgilendirmektedir. 20 nci Genel Kurulun müsbet kararlar alması ve bunları kağıt 
üstündeki kararlar olmaktan kurtaracak tedbirlere 


başvurması en büyük ümidimizdir. 


Sonuç 


bi, Birleşmiş Milletler, faaliyetlerinde hükümet dışı teşkilatlara da önem vermeli ve bu 
teşkilatlarla ilgili her konuda işbirliği yapma fikri, 
uluslararası işbirliği ilkesinin yaygın hale geldiği şu 
yüzyılda en ön plâna alınmalıdır. 


onuç olarak, daha önce de belirttiğimiz gi. 
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GREVLER 


SİMAV'DA GREV 


Simav kurşun işletmesi ile Ge. 
diz Bölgesi Maden İşçileri Sendikası arasında imzalanmış olan toplu sözleşmenin işveren tarafından 
ihlali üzerine, durum, uyuşmazlığa 
götürülmüştür. 


Uzlaştırma kurulu, yaptığı toplantıda, disiplin kurulundan, geçirilmeden işlerine son verilen işçi. 
lerin tekrar işe alınmasına ve birer 
aylık istihkaklarının ödenmesine, 
toplu sözleşme gereğince verilmesi 
gerekip de hâla işçiye dağıtılmamış 
elbiselerin verilmesine oybirliği ile 
karar vermiştir. İşçilerin birikmiş 
ücretlerinin ödenmesi konusunda 
ise, uzlaştırma kurulundaki işveren 
tarafsız ,aracısı,”işveren kredi aldığı 
takdirde işçi ücretlerini ödeyecek. 
tir?” demiş, bu teklif tabii olarak 
diğer aracılar tarafından kabul 
edilmemiştir. 


İşçi ücretlerini ödemeyen, ne 
zaman ödeyeceğini de kesin olarak 
söylemeyen işverenin tutumu grevi kaçınılmaz kılmış ve 22 Ekim ta 
rihinde bu işyerinde greve gidilmiş. 
tir, 


Dergimiz, baskıya verildiği anda, grev başari ile devam etmekteydi. 


TOMİS KONYA GREVİ 
DEVAM EDİYOR 


Bir aydan fazla süreden beri 
devam etmekte olan Konya mezbahası grevi işçilerin dayanışması 
sayesinde başarıya ulaşacaktır. 


İşveren belediyenin grevin ka. 
nunsuz olduğu yolunda yaptığı itiraz mahkemece reddolunmuştur. 
Öte yandan, Tomis sendikası da 
mahkemeye başvurarak, mezbaha. 
da kesinı yapmak isteyen kasapla. 
rm bu talebinin kanuna aykırı olduğu yolunda karar almıştır. 


Dergimiz baskıya verildiği sırada grev devam etmekte idi. 
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BASIN-İŞ SENDİKASININ 
GREVİ BİTTİ 


Merkezi İstanbulda olan Ba. 
sın - İş Sendikası, Hüsnü Tabiat 
matbaası ile devam ettiği toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya 
varamadığından greve gitmiştir. 


Türk + İş Birinci bölge temsil. 
ciliğinin arabuluculuğuyla anlaşmazlık halledilmiş ve grev sona er. 
miştir, İmzalanan toplu sözleşme 
ile, işçilerin maaşlarına ayda 70 lira 
zam, 10 lira çocuk zammı, kıdem. 
lerine göre ikramiye sağlanmıştır. 


YAPL-İŞ'İN TOPLU 
SÖZLEŞMESİ 


İstanbulda Anbarlı köyünde 
elektrik santralı montajı yapan 
Lumlus International isimli Ameri. 
kan Firmasıyla, Türkiye Yapı işçileri Sendikası arasında, çıkan toplu 
sözleşme uyuşmazlığı yüzünden işyerinde çalışmakta olan işçiler greve gitmişlerdir . 

Ücretler, iş güvenliği, yemek ve 
sosyal güvenlik konularında çıkan 
uyuşmazlıkla ilgili olarak, Türk-İş 
Birinci bölge temsilcisinin de ka. 
tıldığı bir toplantı yapılmş ve toplantı sonunda anlaşmaya varılmıştır. 

İmzalanan toplu sözleşme gereğince, ücretlere 8.10 lira zam, 
günde iki bin kalorili yemek veya 
yemek ücreti olarak 300 kuruş, çeşitli giyecek eşyasi verilmesi kararlaştırılmıştır. 


TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 
31 MİLYON 636 BİN 387 


eçtiğimiz aym 22 sinde bütün yurtta nüfus sayımı yapılmıştır. Sayım sonuçları ve ayrıntıları önümüzdeki 
günlerde açıklandıkça, nüfus yapımız, yaşayış şeklimizi ve ekonomik durumumuz hakkında ilginç gerçekler ortaya 


Devlet İstatistik Enstitüsü, 


sayımdan bir hafta sonra, nü- 


fusumuzla ilgili bir açıklama yapmıştır. Açıklamada şu husus- 


Son 


olan memleketimizin nüfusu 5 yıl 
3.636.387 kişi artmıştır. 


sayıma göre 


Türkiye'nin nüfusu 
27.754.820 
içinde 


sayımına göre 


Yeni sayıma göre, Türkiye'nin beş yıllık devre içinde ortalama nüfus artışı, yaklaşık olarak binde 25'dir 
Sayım sonuçları, Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya 
olmak üzere 4 ilimizin nüfusunun, milyonun üzernide 


olduğunu ortaya 


koymuştur. 
900.000 in üzerindedir. Öte yandan, 


Adana'nın nüfusu ise 
Balıkesir, Bursa, 


Manisa, Samsun, Sivas illerimizin nüfusları da 709.000'i 


aşmış bulunmaktadır. 


1960'da nüfusu 100.900'den fazla olan şehirlerimizin 
sayısı 9 iken bu sayı yeni sayımda 14'e ulaşmıştır. Bu 
şehirler Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, 
Eskişehir, Baziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, 


Malatya Samsun ve Sivas'tır. 
Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Samsun ve 
Sivas, ayrıca 100.000'i aşan şehirlerimizdir. 


çıkacaktır. 
lar belirtilmiştir: 
© © 31.391.207'dir. 1960 


dd 
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- HABERLER 


ÇİMSE-İŞ'İN TOPLU 
SÖZLEŞMELERİ 

Çimse . İş sendikası ile, A. Kadir Veziroğlu Kiremit ve tuğla fab. 
rikası arasında devam eden toplu 
iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanmiş ve bu işyerinde çalışmakta 
olan işçilerin ücretlerine 150 kuruş 
zam, 150 kuruş net yemek ücreti, 
sosyal yardımlar ve iş güvenliği 
sağlanmıştır. 

Bunun dışında, Tavşanlı Kire. 
mit ve Tuğla Fabrikasında çalışan 
işçiler adına yapılan toplu sözleşme 
ile, ücretlerde artış, sosyal yardımlar ve iş garantisi temin edilmiştir. 

TOMİS'İN TOPLU 
SÖZLEŞMELERİ 

Tomis, süresi biten toplu iş 
sözleşmelerini yenilerken, bir yar- 
dan da bugüne kadar sözleşme ya. 
pılmayan işyerleri ile sözleşmeler 
yapmaktadır. 

Nuh Ticaret ve Sanayi Anonim 
Şirketine bağlı Nuh'un Ankara, ma. 
karna fabrikasında çalışan 300 den 
fazla işçi adına yapılan toplu iş 
sözleşmesi ile, asgari ücretler, 10 


liradan, 12 liraya yükseltilmiş; üc- 
Tet tutarları 400 liraya kadar olanlara yüzde 15, 600 liraya kadar olanlara yüzde 10, daha yukarı ücretle. 
Te de yüzde 5 zam sağlanmış; 5 lira 
çocuk zammı, yılda 30 Kg. makar. 
na, 40 kg. un, seyyanen 50 lira ya 
kacak yardımı verilmesi Kararlaş. 
tırılmıştır. 

Birtat süt ve yoğurt fabrikası 
ile imzalanan toplu sözleşme ile de, 
asgari ücret, 12.50 liraya yükseltil. 
miş, işçilere ayda net 60 lira zam 

TÜMTIS ADANA'DA TOPLU 

SÖZLEŞME İMZALADI 

Türkiye Motorlu Taşıt işçileri 
Sendikası, Adana Belediyesi Oto- 
ile yemek verilmesi sağlanmıştır. 
büs İşletmesinde çalışan işçiler adı. 
na imzaladığı toplu sözleşme ile, 
işçilere, günde seyyanen 3 lira zam, 
200 lira ölüm yardımı ve çeşitli 
haklar sağlamıştır . 


TEKSİF İLE ESKİŞEHİR 
BASMA FABRİKASI 


ARASINDA UYUŞMAZLIK 
Eskişehir Basma Fabrikası ile 
Teksif Eskişehir Şubesi arasındaki 


HARP - İŞ'İN KONGRESİ - Harp - İş Federasyonu'nun kongresi geçtiğimiz ay içinde yapıldı. Olgun bir hava içinde geçen kongrede delegeler, çeşitli sorunlara temas eden konuşmalar yaptılar. 
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toplu sözleşme görüşmeleri, uyuş. 
magzlığa götürülmüştür. 

Uzlaştırma kurulunda yapılan 
görüşmeler sonunda, asgari saat Ücreti 125 kuruş olarak belirlenmiş, 
işçilerin saat ücretlerine seyyanen 
25 kuruş zam yapılmış, 10 lira çocuk zammı, bir maaş tutarında evlenme, 650 Lira ölüm yardımı veril. 
mesi karara bağlanmıştır. 

Toplu sözleşmenin süresi konu. 
sunda ise anlaşmaya varılamamış 
tır. 


KONGRELER 


HARP-İŞ FEDERASYONU'NUN 


KONGRESİ 
Türkiye Harp Sanayii İşçileri 
Sendikaları Federasyonu Genel 


Kurul toplantısı 18.21 Ekim tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştar. 

Genel Kurul, çalışmalarına, Federasyon Başkanı Ethem Ezgü'nün 
yaptığı açış konuşmasında Federastr. Ezgü, konuşmasında Federasyon ve bağlı sendikaların çalışmalarını anlatmış, Federasyonun ge. 
lişme yolunda attığı önemli adım. 
lardan bahsetmiştir. 

Başkenlığım Türk-İş Genel 
Sekreteri Halil !Tunçumn yaptığı 
kongre sonunda Federasyon Başkanlığına yeniden Ethem Ezgü, 
İkinci Başkanlığa, Celâl Bülbül, 
Genel Sekreterliğe, İlhami Açık 
söz, Mali sekreterliğe de Naci Tü. 
mer seçilmişlerdir. 


ÇİMSE-İŞ'İN KONGRELERİ 

Türkiye Çimento, Seramik ve 
Toprak Sanayii işçileri Sendikası 
(Çimse-İş) son iki ay içinde Afyon, 
Çorum ve Zeytinburnu şubelerinin 
kongreleri yapılmıştır. 

12 Eylül'de yapılan Afyon şube 
kongresinde, Şube Başkanlığına yeniden Nail Okur seçilmiştir. 

26 Eylülde yapılan Çorum Şube 
kongresinde Başkanlığa Ethem Ka. 
rabey yeniden getirilmiştir. 

Zeytinburnu şubesinin 3 Ekim. 
de yapılan kongresinde ise şube 
başkanlığına Ahmet Yılmaz seçilmiştir. 

Kongreleri Çimse-İş Genel 
Merkez yöneticileri izlemişlerdir. 
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———— سس 


HABERLER 


Çeşitli olaylar 


SİVEREK 
OLAYININ 
DURUŞMASI 


Geçen sayımızda tafsilatını verdiğimiz Siverek olayının duruşma. 
sı geçtiğimiz ay içinde yapılmıştır. 


Duruşmaya mevkuf olarak getirilen ve su bhırsızlığından sanık 
bulunan Adil Demirkol ile Jandarmaya hakaretten sanık bulunan Şefik Gün ve Mehmet Kartal 250 şer 
lira kefaletle tahliye edilmişlerdir 
Duruşma Kasım ayına bırakılmış. 
tır. 


Şantiye basıp, işçileri döven Siverek Belediye Başkanı “ağa” Hacı 
Yılmaz hakkında yayınlanan Diyarbakır Yol-İş (Sendikasının bülteni 
Savcılık tarafından ihbar kabul 
edilmiş ve soruşturma açıklanmıştı 
Soruşturma ile ilgili olarak Diyar. 
bakır Yol - İş Sendikası yöneticileri 
ifade vermişlerdir . 


ÖRGÜTLENME 


Filyos ateş tuğlası iş yerinde 
çalışan işçilerin bağlı blunduğu işyeri sendikası 18 Eylül günü yaptığı 
kongrede feshedilmiş ve Çimse-İş 
Filyos şubesine katılmıştır. 


İstanbulda kurulu A, Kadir 
Veziroğlu tuğla ve kiremit fabrika 
sında çalışan işçiler de Çimse -İş 
İstanbul Şubesine girmişlerdir. 


Bunların dışında, Sivas Çimento işçileri sendikası da yakında 
kongresini yaparak, Çimse - İş'e katılacaktır. 

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİ- 
KALARI KONFEDERASYONU 
MERKEZİ ANKARA'YA 
NAKLEDİLDİ 

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu olağanüstü genel 
kurulunun aldığı karar gereğince, 
Konfederasyon genel merkezi An. 
karaya nakledilmiştir. Genel Mer. 


kezin Ankara'daki adresi”Mithatpa. 
şa Caddesi No. 46 kat: 1” dir. 
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L 


Dünyad 


ADEN SENDİKALARI GENEL 


GREV İLAN ETTİ 

İngiltere'nin Aden'de takip et. 
mekte olduğu politikayı protesto 
amacıyla, Aden İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu, bütün yurtta 24 
saat süre ile genel grev ilân etmiş. 
tir. Grev sırasında kuvvete ve tahripkâr hareketlere başvurulmaması. 
nı bilhassa belirten grev bildirisi, 
Aden sendikalarının sömürgeciliğe 
karşı olduğunu belirtmekte ve bütün işçi hareketinin, Aden istiklali. 
ne kavuşuncaya kadar mücadele 
edeceğini belirtmektedir. 

BECU ADEN'DE TEKLİF EDİ- 
LEN SENDİKACILARIN SER- 
BEST BIRAKILMASINI 
İSTEDİ 

Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Ömer Becu Adendeki İngiliz 
Yüksek Komiseri Sir Richard Turnbull'a bir telgraf göndererek Aden 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu. 
nun ilân ettiği genel grevden, sonra 
tevkif edilen sendikacıların serbest 
bırakılmasını istemistir. Sendikacı. 
lar İngiltere'nin politikasını protes. 
to etmek amacıyla 2 Ekim 1965 günü genel grev ilân etmişlerdi. Uluslararası İşci Sendikaları Konfede. 
rasyonu Aden İşçi Sendikaları Kon. 
federasyonu'na bağımsızlık ve self. 
determination mücadelesinde yardımcı olacağını da ifade etmiş bu 
lunmaktadır. 


1980 YILINDA İNSANLAR 


AÇ MI KALACAK? 

İsveç'in Malmö şehrinde Kuzey 
Avrupa Devletleri Gıda Konferansında bir konuşma yapan profosör 
Gunnar Myrdal 1980 yılında insanların açlık tehlikesi ile karşıkarşıya 
kalacaklarını iddia etmiştir. Profö. 
sör Myrdal'a göre 1960. 1980 yılları 
arasında dünya nüfusu ortalama 
olarak % 50 artacaktır. Gıda istihsalinin bu hızla artmasına imkan 


olamuıyacağını belirten konuşmacı, 
”1980 ylu insanlık için feleketlerle 
dolu olacaktır” demiştir. 

Profösör'e göre zirai ürünler 
(üretimi) süratle arttırılmağa çalışılmalı, eğitim seviyesi yükseltilmeli ve özellikle iktisaden geri kalmış 
ülkelerde doğumu önleyici tedbirlere başvurulmalıdır. 

Asya'da 1960 yılından beri fert 
başına istihsalin asgari % 5 nisbe. 


Hans Imhof ITF 
Genel Sekreteri 


Sendikacılarımızın yakinen tanıdıkları Mr. Hans 
İmhof Uluslararası Ulaştır. 
ma İşçileri Federasyonu genel Sekreterliğine seçilmiştir. Aslen İsviçreli olan 
Hans Imhof 1944 yılından 
beri sendikacılık yapmaktaydı. Uluslararası Ulaştır. 
ma İsçileri (Federasyonu 
(IIF) 1896 yılında Londra” 
da kurulmuştu. Bugün 83 
ülkeden 340 işçi teşkilatının 
bağlı olduğu Uluslararası 
Federasyonun üye sayısı 
6,500,000 dir. 
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merikan Gazeteciler Sendikası'nın «The 
New York Times» gazetesine karşı giriştikleri grev hareketi 11 Ekim 1965 günü 
tarafların anlaşmaları ile son bulmuştur. 24 gün 
devam eden grev sırasında Amerikan Gazete Sahipleri Birliği'ne üye bulunan 6 işveren de gazete 
idarehanelerinde lokavta başvurmuşlardı. Lokavt 
4200 işçinin 24 gün müddetle işsiz kalmasına sebebiyet vermişti. Birliğe üye olmıyan «Post» mec- 


New- York 
Times 
gazetesin- 
de ilân 
edilen 
grev 

24 gün 
devam 
etti 


-y KEN YU 


TRIKE 


ise! İşverenler Birliğinden istifa ederek, lokavt hareketine katılmamıştı. Gazeteciler sendikasının 
haftalık grev masrafı ve lokavta maruz kalanların 
kayıp yevmiyelerinin telafisi için harcadğır meblağ 200,000 dolar civarında olmuştur. İşçilerin otomasyon tehlikesine karşı korunmaları için sendika tarafından getirilen tekliflerin işverenlerce 
reddedilmesi greve sebep olarak gösterilmiştir. 


1962 yılında NewYork'ta yapılan grev ise 114 gün 


muası neşriyata devam etmiş, 


tinde azaldığını belirten Profosör 
Myrdal Güney Amerika'da ve Afrikada durumun daha da vahim olduğuna işaret etmektedir. 


KUZEY İSPANYA'DA MADEN 
İŞÇİLERİ GREV 
YAPIYORLAR 


Kuzey İspanya'da Asturias 
mevkiindeki Liscaras maden ocağın. 
da çalışan 2000 maden işçisi 7 Ekim 
1960 günü greve baslamışlardır. İs. 
panya'nın bu bölgesinde 1962 yılın. 
dan beri grevler birbirini kovalamaktadır. İlk olarak 1962 baharın- 
de, 60,000 işçi grev hareketine giriş. 
mişlerdi. 1963 yazında 35,000 işçi 
tekrar greve başvurmuşlardı. İspanya'da grev kanundışı kabul edildi. 
ği için grevcilerle asayiş kuvvetleri 
arasında sık sık çarpışmalar vukubulmuş ve işçilere yapılan kötü 
muamele hür sendikalar tarafından 
sık sık protesto edilmistir. Bu defa 
da Uluslararası Hür İsçi Sendikaları Konfederasyonu grevcilere bir 
dayanışa mesajı göndererek, hür 
sendikacılık âleminin bu haklı da- 
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«Herald-Tribune» 


valarını savunmada daima yanıbaşlarında olacağını belirtmiştir. 
DÖRDÜNCÜ MİLLETLERA- 
RASI GENÇ SENDİKACILAR 
SEMİNERİ KAPANDI 
Uluslararsı Hür İşçi Sendikala. 
rı Konfederasyonu'nun Meksiko 
şehirinde tertiplediği dörnüncü milletlerarası gençlik semineri 16 Ekim'de çalışmalarını bitirerek kapanmıştır. 35 memleketten 68 genç 
sendikacının katıldığı seminer son 
derece başarılı geçmiştir. Seminer- 
de genellikle Batı Dünyasında genç. 
Tik ve sendikacılık problemleri ele 
alınmış, Asya, Afrika ve Avrupa'daki durum da gözden geçirilmiştir. 


PAKİSTAN-HİNDİSTAN ATEŞ 
KES ANDLAŞMASI ICFTU'DA 


SEVİNÇLE KARŞILANDI 

Uluslararası Hür İşçi Sendika. 
ları Konfederasyonu (ICFTU) Genel Sekreteri Ömer Becu Pakistan 
ve Hindistan'daki üye teşekküllere 
bir mesaj göndererek, Pakistan ile 
Hindistan arasında yapılan Ateş 
Kes Adlaşmasının hür sendikacı. 


sürmüştü. 


lık aleminde büyük tasvip ve sevinçle karşılandığı bildirmiştir. Genel 
Sekreter Becu 7 Eylül 1965 tarihin. 
de Pakistan ve Hindistan Devlet 
Başkanlarına birer telgraf çekerek, 
iki komşu devlet arasındaki anlaşmazlığın barışcı bir anlayışla halle. 
dilebileceğini işaret etmişti. Keşmir 
anlaşmazlığının silahlı çatışmaya 
meydan verilmeksizin halledimesini isteyen Becu, bu konuda uluslararası hür sendikacılık hareketinin yardımcı olmağa hazır bulun. 
duğu da belirtmiştir. 


UAW BİR SOSYAL ARAŞTIR- 
MA ENSTİTÜSÜ KURDU 


Amerikan Otomobil İşçileri 
Sendikası, (UAW), Amerikan sen. 
dikacılığının sosyal açısını geliştir. 
mek gayesile bir Sosyal Araştırma 
Enstitüsü ihdas etmiştir. Enstitü, 
Amerikan Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından 2 Dilyon liralık bir 
de yardım alarak, ”İşçilerde Bedeni 
ve Zihni Yorguluk” ile "Sanayide 
Akıl Hastalıkları” konularında araştırmalara başlamıştır. 


KASIM 1965 TÜRK-İŞ 


Çalışma Hayatı İle İlgili Herkesin Kitabı 
ENDİKALAR 
VE 


GREV, LOKAVT HAKLARI 


TÜRK-İS YAYINLARI NO, 35 


274 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 Sayılı Toplu Sözleşme, 

Grev ve Lokavt Kanunu ile ilgili Türk-İş görüşleri, tasarıların 

tenkidi, basının görüşü, komisyon raporları, kanunlarla ilgili 

hakların Dünya ve Türk Anayasa'larındaki yerleri, Danıştay, 

Yargıtay, diğer mahkemeler ve Yüksek Hakem Kurulu kararlalarını kapsıyan bu kitap, Türk sendikacılığının ansiklopedisidir. 
1200 sayfa, fiatı 50 T.L. 


ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLİR. 


İsteme Adresi : Atatürk Bulvarı İşçi Sigortaları Han Kat 3, Kızılay, Ankara 
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yayın Organı 


OKUYUNUZ 
ABONE OLUNUZ 


Atatürk Bulvarı, İşçi Sigortaları Han Kat 1 No. 2, Tel : 12 66 18, Kızılay , Ankara 
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- Malatyada grev yapan işçilerin 


aileleri protesto yürüyüşünde 


Haklarını arayan işçiler Denizcilik | 
Bankasında grev nöbeti tutuyor 
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